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Voorwoord
VAN DE BESTUURDER

Onze dank gaat uit naar onze God en Vader 
die 75 jaar lang het werk van Stichting Bethani  

heeft willen zegenen.

Dit jaar is een jubileumjaar voor 
Stichting Bethanië omdat de 
Stichting 75 jaar bestaat. 

Toen de stichting in 1948 werd opgericht 
was haar naam aanzienlijk langer: 
Stichting Nederlands Hervormd Tehuis 
voor Ouden van Dagen te Ede. Er is 
in die 75 jaar enorm veel veranderd, 
gelukkig ook veel ten goede! Qua 
huisvesting, qua voorzieningen, qua 
zorg- en dienstverlening. In al die jaren 
mochten we Gods trouw ervaren.
 
Dit bijzondere jubileum willen we niet 
ongemerkt voorbij laten gaan en daarom 
hopen we dit op meerdere momenten 
in dit jaar te vieren met onze bewoners 
en hun familie, met medewerkers, 
vrijwilligers, buren en andere 
betrokkenen bij onze organisatie. 

In de achterliggende weken hebben we 
samen al mooie en gezellige momenten 
beleefd waar we dankbaar voor mogen 
zijn! 

Persoonlijk kijk ik uit naar de dankdienst 
die we op D.V. woensdagavond 24 mei 
in de Oude Kerk hopen te houden. Onze 
dank gaat uit naar onze God en Vader 
die 75 jaar lang het werk van Stichting 
Bethanië heeft willen zegenen. Deze 
zegen van God geeft ook vertrouwen 
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Willy de Groot - van Saane

voor de toekomst; voor ons dagelijks werk en 
voor hen die binnen de muren van Bethanië en 
Wicherumloo mogen wonen. 

Een jubileumjaar geeft aanleiding om (ver) terug 
te kijken. Onderlinge verbondenheid is mijns 
inziens daarbij de rode draad. Ik hoop dat we 
die mogen continueren; samen is zoveel beter! 

Tegelijkertijd ontstaat er ook energie door 
vooruit te kijken. 

Op dit moment komt er een groot aantal 
uitdagingen op ons af. Uitdagingen die niet 
alleen de zorg raken, maar die impact hebben 
op onze hele maatschappij. Het gaat hierbij om 
vergrijzing, personeelstekort, stijgende woon-,
zorg- en welzijnskosten, duurzaamheid en 
veranderende wet- en regelgeving.  De overheid 
speelt hier op in met haar Programma Wonen, 
Zorg en Ondersteuning voor Ouderen (WOZO) 
en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Hierbij 
doet zij in het bijzonder een beroep op de 
maatschappij. 
Die dient zich namelijk te ontwikkelen tot een 
zogenaamde participatiemaatschappij. Dat 
vraagt ook een andere rol van de zorg. Die 
dient zich te richten op:
	 •	 Zelf, als het kan (zelfredzaamheid);
	 •	 Thuis, als het kan (Langer Thuis);
	 •	 Digitaal, als het kan (zorgtechnologie). 

Vanuit onze christelijke identiteit en met het oog 
op de toekomst geloven wij in een leefomgeving 

waarin samen- en zelfredzaamheid centraal 
staan. Wij geloven in een wijk waarin jong en 
oud prettig kunnen wonen en waarin eenieder 
een helpende hand kan bieden vanuit de 
gedachte dat dit normaal is. Verbinding vormt 
hierbij een belangrijk element. Waarbij deze 
verbinding behouden dient te blijven, ongeacht 
ziekte of gebreken. 

Wij willen in de nabije toekomst graag het 
aantal zorgplaatsen uitbreiden en bouwen aan 
een duurzaam en toekomstbestendig vangnet 
voor de ouderen en hun omgeving. Dit vangnet 
kan gezien worden als een veilige schil die – 
afhankelijk van de behoefte – op modulaire 
wijze dikker of dunner kan worden gemaakt. 
Hierbij vinden we de aandacht  voor de 
mantelzorgers en het netwerk van groot belang.  
In de komende jaren willen we als Stichting 
Bethanië blijvend bijdragen aan een 
veilige omgeving waarin de meest kwetsbare 
doelgroep (modulair) gebruik kan maken van 
professionele zorg in de nabijheid, en waarin 
de regie bij de persoon en diens netwerk blijft. 
We creëren een duurzame woonomgeving: 
de hof van Bethanië. Een veilige en prettige 
woonomgeving waarin je je leven kunt 
voortzetten zoals je gewend was en zoals jij 
samen met je netwerk wilt. Een waardevolle 
toevoeging aan Ede!

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur



Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan?               
Lukas 24 : 26

Dankbaarheid voor het lijden en sterven 
van Christus
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Hoe kan er nu dankbaarheid 
zijn voor het lijden en sterven? 
Dat hoort toch niet bij Gods 
goede schepping? We zijn heel 
erg dankbaar als er juist geen 
lijden en sterven meer is op deze 
wereld. Er wordt verschrikkelijk 
veel geleden op deze wereld, 
vooral in de oorlogsgebieden 
en daar waar grote armoede 
heerst. Velen sterven van de 
honger en ook door gebrek aan 
goede medische verzorging. 
Wat zijn we hier in Nederland 
dan bevoorrecht. We kunnen de 
verzorging krijgen die wij nodig 
hebben. Vooral bij het ouder 
worden, als er steeds meer zorg 
bij je nodig is, ben je daar zeker 
dankbaar voor. 

Dankbaarheid is er bij ons dat 
Stichting Bethanië dit jaar een 
bijzonder jubileum mag vieren: 
75 jaar Bethanië. Dat is zeker het 
gedenken waard. Wij krijgen in 
onze ouderdom een liefdevolle 
verzorging in dit huis. Het 
lichamelijke en psychische lijden 
kan echter niet geheel worden 
weggenomen, maar wel worden 
verlicht, zodat wij op waardige 
wijze oud mogen worden en op 
Gods tijd kunnen heengaan uit dit 
aardse leven. 

Wij zijn zelf niet in staat om 
het lijden en sterven met onze 
hoogwaardige techniek en 
wetenschap te overwinnen. 
Wij moeten dat heel eerlijk 
bekennen. Wij zijn begrensd in 
onze mogelijkheden. Toch is er 
geen reden om moedeloos te 

worden, want er is er Eén Die 
voor ons het lijden en sterven 
heeft overwonnen. Dat is onze 
Heere Jezus Christus, Gods 
Zoon. Hij heeft door Zijn lijden 
en sterven voor ons de zonde en 
de dood overwonnen. Dat is een 
diep geheimenis dat ons in de 
heilige Schrift is geopenbaard. 
Grote dankbaarheid is er dan ook 
bij ons voor het lijden en sterven 
van Christus. 

Wij zijn niet blij dat mensen 
moeten lijden en sterven, vooral 
als je in liefde met hen innig 
verbonden bent. Je lijdt dan met 
hen mee. Zelf kun je ook tegen 
het lijden en sterven opzien. Maar 
dan is het juist heel goed om 
naar Jezus Christus te zien hoe 
Hij de weg van lijden en sterven 
is gegaan. Hij hoefde dat niet 
voor Zichzelf te doen. Hij heeft 
het vrijwillig op Zich genomen om 
ons te bevrijden uit het lijden en 
de dood. 

We weten vanuit de heilige 
Schrift dat onze zonde de diepste 
oorzaak is van al het leed op 
deze aarde. Jezus Christus wil 
dan ook allereerst onze zonde 
wegnemen. Dat doet Hij door 
Zelf de straf voor onze zonde 
te dragen aan het kruis op 

Golgotha. Hij wil in onze plaats 
voor al onze zonden lijden en 
sterven, opdat wij vergeving 
van zonden hebben en met God 
volkomen verzoend zijn. Dat is 
de onvoorstelbaar grote liefde 
van Christus voor ons zondaren. 
Hij zoekt ons eeuwig behoud. Hij 
wil voor ons een nieuwe wereld 
waarin het kwade er niet meer 
is, het moet volkomen goed 
worden. Daarom heeft Christus 
moeten lijden en sterven om dat 
te kunnen realiseren. 

In het gesprek met de 
Emmaüsgangers, dat kort na 
de opstanding van Christus 
plaatsvond, legde Christus voor 
hen de heilige Schrift uit waarin 
gesproken werd over Zijn dood 
en opstanding. Jezus zei tegen 
hen: Moest de Christus dit niet 
lijden en zo in Zijn heerlijkheid 
ingaan? Door het lijden heen 
zal het tot heerlijkheid komen. 
Hij zit nu op de troon aan de 
rechterhand van Zijn Vader in de 
hemelse heerlijkheid. Hij is weer 
Thuisgekomen bij Zijn Vader, 
maar in Zijn hart heeft Hij allen 
meegenomen die van harte in 
Hem geloven en liefhebben. 
Zij komen met Hem Thuis in 
Gods heerlijkheid en zullen in 
de toekomstige nieuwe wereld 
die volmaakt goed is, eeuwig 
gelukkig zijn. Dankbaarheid 
vervult steeds ons hart bij 
het overdenken van Christus’ 
lijden en sterven. Duizend, 
duizendmaal, o HEER, zij U 
daarvoor dank en eer.  

        D.C. Floor

Hij heeft door Zijn 
lijden en sterven 

voor ons de 
zonde en de dood 

overwonnen.
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Het onderstaande geanonimiseerde verhaal is waar gebeurd. De naam van 
de mevrouw in het hospice is bij de redactie bekend. Ons is niet bekend 
hoe het met de ziekenbroeder is afgelopen. Maar dat doet niets af aan 

het gebeurde, en daarnaast is er altijd hoop. Vandaar dat we er toch voor 
hebben gekozen om het te plaatsen.

Geduldig ligt ze in het ziekenhuis 
te wachten op de ambulance die 
haar naar het hospice zal brengen, 
haar laatste woning hier op aarde.
Twee broeders komen binnen en 
leggen haar behoedzaam op de 
brancard.
Eenmaal in de ambulance vraagt 
de broeder die bij haar zit: ‘Van 
welke muziek houdt u?’
Ze antwoordt: ‘Misschien niet van 
de muziek waar jij van houdt.’
‘Dat kan nog weleens meevallen,’ 
zegt de broeder: ‘ik speel piano 
en luister graag naar muziek van 
Chopin.’
‘Dan liggen onze interesses 
dichtbij elkaar,’ antwoordt ze, ‘ik 
luister graag naar muziek van 
Bach.’
Vervolgens gaat het gesprek over 
de oorlog en wat er in de wereld 
gaande is. Dan zegt zij: ‘Jongen, 
wat er ook gebeurt, je bent pas 
echt gelukkig als je de Heere mag 
kennen.’

De broeder kijkt haar aan en zegt: 
‘Ik ben op zoek naar God, maar 
ik weet niet waar ik Hem kan 
vinden.’
‘Waar woon je’, vraagt ze. ‘In 
Nijmegen,’ antwoordt hij.
‘Is daar geen kerkelijke gemeente 
waar je naartoe kan gaan?’ 
‘Misschien wel’, zegt hij. Ze 
adviseert de broeder daar naartoe 
te gaan en zegt dat hij daar zeker 
God zal ontmoeten. ‘Maar…’ 
vervolgt zij: ‘ik zal voor je bidden 
of jij de Heere mag leren kennen.’
Aangekomen bij het hospice 
brengen de broeders haar naar 
haar kamer, waar zij de laatste 
dagen van haar leven liefdevol 
verzorgd wordt.
De verpleegkundige ziet de 
broeder twee keer teruglopen naar 
de kamer, waar hij haar zojuist 
van de brancard op het bed heeft 
geholpen.
Hij blijft daarna wat zoekende 
heen en weer lopen op de gang. 

De verpleegkundige vraagt of de 
broeder nog iets is vergeten. Hij 
vertelt: ‘Ik had net zo’n bijzonder 
gesprek in de ambulance met die 
mevrouw. Kan ik nog een keer 
naar haar toe?’ 
Als de broeder voor de derde keer 
afscheid van haar neemt, zegt zij: 
‘Denk nog maar eens aan dit oude 
vrouwtje. Ik weet het zeker. Jij 
gaat God ontmoeten hoor. Ik zal 
voor je bidden.’
’s Nachts gaat de verpleegkundige 
geruisloos naar de kamer waar 
mevrouw ligt om te zien of ze 
lekker slaapt. Wanneer ze zachtjes 
binnenkomt, hoort zij haar hardop 
bidden voor de ambulancebroeder: 
‘Heere, ik moet deze jongen 
loslaten, maar ik vraag U: wilt U 
hem vasthouden en ook hem Uw 
heil doen zien…’
Dankbaar voor het heil aan haar 
geschonken, gunde zij dit met de 
liefde van haar hart ook aan deze 
zoekende broeder. 

Een bijzondere 
ontmoeting

  (Ps. 91: 16b - Ik zal hem Mijn heil doen zien.)

Foto: Hanneke ter Beek / https://w
w

w
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orecoaching.nl/



DE HOBBY VAN HENK EVERS (door: Silvester van der Pol)

Henk Evers (1968), hoofd Logistiek bij een importbedrijf, is voor velen in Bethanië een bekend 

gezicht. Meer dan vijftien jaar geleden begon hij – toen nog in het oude Bethanië – als vrijwilliger / 

hulpkoster. Daarna werd hij gevraagd voor het muziekprogramma op de vrijdagavond. Vervolgens 

gingen Henk en zijn vrouw, die ook al jaren vrijwilliger is op de zondag, zich desgevraagd ook 

inzetten voor het afruimen en dekken van de tafels na het koffiedrinken op de zondagochtend. 

Inmiddels is Henk al weer zo’n drie jaar koster in Bethanië, hij heeft daar Maarten van Hunnik 

vervangen. Naast dit vrijwilligerswerk bezocht Henk, totdat deze man overleed, tien jaar lang een 

bewoner van Bethanië, op kleinschalig wonen. Kortom, Henk is ‘een echte Bethaniër’. De reden voor 

dit interview is echter een andere: Henk Evers heeft een heel bijzondere hobby: vliegen.

HOE IS JOUW VLIEGLIEFHEBBERIJ ONTSTAAN?
Ooit kocht ik een vliegsimulator voor op de computer. 
Dat is ongeveer dertig jaar geleden en daar is het 
zaadje mee geplant. Maar het echte begin was toen ik 
een keer chauffeur van de maand werd en ik als prijs 
een rondvlucht vanaf vliegveld Lelystad won. Tijdens 
die vlucht mocht ik direct al even ervaren wat het is 
om een vliegtuig te besturen. Voor mijn eerstvolgende 
verjaardag vroeg ik daarom weer een rondvlucht. 
Mijn instructeur zei toen dat ik er gevoel voor had en 
moedigde mij aan om door te gaan. Dat was niet tegen 
dovemansoren gezegd.

HEB JE TOEN JE BREVET GEHAALD?
Ja, ik koos ervoor om theorie en praktijk tegelijkertijd 
te doen. Het voordeel daarvan was dat ik mijn 
ervaringen in de lucht kon koppelen aan de theorie en 
die daardoor gemakkelijker kon begrijpen. Ik ging één 
avond naar school en elke zaterdag de lucht in. Op 
school leerde ik bijvoorbeeld over luchtvaartwetgeving 
(luchtruim indeling), meteo en radiotelefonie, maar 
daarnaast moet een piloot bijvoorbeeld het Engels 
goed machtig zijn en weet hebben van hoe het 
menselijk lichaam in de lucht op verschillende situaties 
reageert. 

'In de lucht gaat 
veiligheid boven alles'

WELKE VLIEGTUIGEN MAG JE NU BESTUREN?
Ik heb twee brevetten gehaald: het PPL-brevet 
(Private Pilot License) wat een internationaal brevet 
is en het MLA-brevet (Micro Light Aeroplane) wat 
uitsluitend een Europees brevet is. Beide brevetten 
zijn voor niet-commerciële vluchten.

WAT IS HET BELANGRIJKSTE VERSCHIL TUSSEN 
HOBBY- EN COMMERCIEEL VLIEGEN?
Het grappige is dat hobbyvliegen in feite moeilijker 
is dan het besturen van grote passagiersvliegtuigen. 
Een hobbyvlieger moet alles zelf doen, van 
brandstof- en gewichtsberekening tot aan 
een vluchtplan indienen bij het bezoeken van 
een gecontroleerd veld. Een piloot van een 
verkeersvliegtuig maakt echter gebruikt van een 
boordcomputer. Hij voert alle benodigde informatie 
in en vervolgens berekent de boordcomputer alles: 
van start tot landing. 

VLIEG JE MEEESTAL ALLEEN OF MET EEN CO-
PILOOT?
Ik ga vaak met een vliegmaatje de lucht in. Daarbij 
moet afgesproken worden wie ‘de pic’ is (pilot 
in command). Hij is niet per definitie degene die 
vliegt, maar heeft wel de verantwoordelijkheid 
voor de vlucht. Het voordeel van met zijn tweeën 
vliegen is dat je navigatie en communicatie met de 
verkeersleiding gezamenlijk kunt doen. Als je met 
een passagier vliegt moet je het als piloot allemaal 
alleen doen.

IS HET WEL EENS SPANNEND GEWEEST?
Ik herinner me wel een gezamenlijke vlucht waarbij 
er geen enkel zicht meer op grond of water was, 
wat volgens de voorschriften noodzakelijk is. We 
zagen onder ons alleen maar wolken. We vlogen 
van Lelystad naar Teuge en zodra ik een klein 
gaatje in het wolkendek zag zei ik: ‘We gaan terug’. 
Aangezien ik pic was besloot ik terug te keren 
ondanks het commentaar van mijn vliegmaatje. Ik 
neem geen enkel risico. Ik wil na elke vlucht gewoon 
naar huis. In de lucht gaat veiligheid boven alles.

HEB JE ZELF EEN TOESTEL?
Nee, in het verleden heb ik wel een aandeel in een 
vliegtuig gehad, maar dat is helaas gecrasht.
Ik vlieg vanaf Teuge waar ik een toestel huur. Bijna 
alle eigenaren van vliegtuigen verhuren hun toestel 
namelijk. Ik vlieg gemiddeld twee keer per maand, 
meestal op zaterdag.  

JE HOORT TEGENWOORDIG VEEL OVER 
‘VLIEGSCHAAMTE’. 
Daar heb ik absoluut geen last van. Je gebruikt 
tijdens een autorit van Barneveld naar Amersfoort 
meer brandstof dan tijdens een vlucht vanaf Teuge 
naar Texel. Vergeet niet dat ook veel autoritten 
alleen maar voor het plezier of vanuit gemakzucht 
worden gemaakt. 

HEBBEN MENSEN DIE MET JOU MEEGAAN 
WELEENS ANGST?
Nee, geen angst maar wel last van luchtziekte. 
Mensen worden dan misselijk en een enkeling 
geeft over. Het is hetzelfde gevoel als bij wagen- of 
zeeziekte. Dan probeer ik de aandacht te verleggen 
en ze zelf mee te laten sturen door ze met de 
stuurknuppel mee te laten voelen hoe het toestel 
reageert op de bewegingen. Dan komt hun aandacht 
op het toestel te liggen en meestal verdwijnt dan de 
misselijkheid.

ALS LAATSTE, WAT MAAKT ZELF VLIEGEN ZO 
AANTREKKELIJK?
Ik kan me volledig ontspannen in de lucht. Het 
gegeven dat je je boven de aarde beweegt is en blijft 
fascinerend: een eigenlijk niet te beschrijven gevoel 
van vrijheid. De wereld van bovenaf gezien maakt je 
ook wel klein. Het is in één woord geweldig!
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Sinds 2018 heeft Stichting Bethanië een VVAR 
(Verzorgende en Verplegende Adviesraad). Dat is een  
adviesraad waarin verpleegkundigen en verzorgenden 
zitting hebben. Zij geven (op beroepsinhoudelijke 
basis) advies aan de Raad van Bestuur van Bethanië, 
met als doel de kwaliteit van de zorg te waarborgen 
en te verbeteren. Door deze adviserende rol heeft 
de VVAR een stem in zowel het korte- als het 
langetermijnbeleid van de organisatie. Ook stimuleert 
de raad beroepsinhoudelijke ontwikkelingen en kan 
hij bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit 
van zorg voor de cliënten. Daarnaast kan de VVAR 
ervoor zorgen dat het beleid nog beter aansluit bij de 
beroepsuitoefening en de dagelijkse praktijk. Verder 
stimuleert de VVAR een grotere betrokkenheid van 
de zorgcollega’s bij de koers van de organisatie. Als 
laatste doel kan worden genoemd een verbreding 
van het draagvlak voor nieuw beleid voor de 
medewerkers. 

Kort gezegd oefent een VVAR dus invloed uit op het 
beleid in Bethanië, zij het alleen in een adviserende 
rol. De VVAR van Bethanië bestaat momenteel uit 
vijf collega’s die vanuit hun professie meedenken en 
spreken over onder andere het beleid, de uitvoering 
daarvan, de kwaliteit van zorg, de toekomstplannen 
en de implementatie en voortgang van eerdere 
plannen en innovaties. 

Een VVAR is geen OR
Het komt nogal eens voor dat de VVAR wordt 
verward met de OR (ondernemingsraad). Wat is het 
verschil tussen beiden? Dat is allereerst de wettelijke 

verplichting van de OR, die niet geldt voor een VVAR. 
Maar het belangrijkste verschil is dat een OR een 
medezeggenschapsorgaan is vanuit en voor de hele 
organisatie, en de VVAR alleen is samengesteld uit 
collega’s die een verpleegkundig of een verzorgend 
beroep uitoefenen. Het doel van een VVAR is dan ook 
een andere dan die van een OR. De OR is vooral een 
belangenorganisatie, waar de VVAR met name een 
zorginhoudelijke adviesraad is. Zaken voor de OR 
kunnen dus niet door de VVAR worden behandeld, 
en andersom. De VVAR zorgt door haar eigen rol in 
de organisatie voor ‘beïnvloeding door kwaliteit’. Hoe 
beter de VVAR functioneert, hoe beter zijn adviezen 
aan de Raad van Bestuur zullen zijn. Daarom is 
het belangrijk dat de VVAR in een vroeg stadium 
betrokken wordt bij de beleidsvoorbereiding. Ook dat 
is een kenmerk van een VVAR: waar een OR vooral 
het geformuleerde beleid toetst, praat een VVAR 
zo vroeg mogelijk) mee over ideeën, wensen en 
plannen vanuit de Raad van Bestuur, zonder dat dit 
zwaarwegende consequenties hoeft te hebben. 

De VVAR in Bethanië is in ontwikkeling. De leden 
bespreken samen relevante onderwerpen en willen 
graag vanuit hun professionele betrokkenheid 
advies geven. Zij hebben bijvoorbeeld meegekeken 
bij de keuze voor een nieuw ECD en in 2022 heeft 
de VVAR een minisymposium georganiseerd over 
onbegrepen gedrag. 

Met het oog op de ontwikkeling van nieuwe 
zorgplaatsen op het terrein van Bethanië is de  
betrokkenheid van de VVAR opnieuw van belang! 

ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN
PERSONEEL EN VRIJWILLIGERS

Als u/jij te maken hebt met ongewenste 
omgangsvormen op het werk bij Bethanië of andere 
vertrouwelijke zaken, stuur dan de klacht schriftelijk 
per e-mail naar Mevrouw L. (Lianne) van Leeuwen-
Schepping.

E-mail: vertrouwenspersoon@bethanie.nl

VERTROUWENSPERSOON 
BEWONERS

Bij de vertrouwenspersoon kunt u advies vragen of 
een klacht indienen. De vertrouwenspersoon zal u 
helpen zoeken naar een passende oplossing voor uw 
probleem. Ook kan zij u doorverwijzen, raad geven of 
gewoon naar u luisteren.

Mevrouw R. de Korte is telefonisch bereikbaar op 
nummer 0318-621139. Of mobiel op 06-53807591.

LEZERSONDERZOEK 
WEGWIJS

Wat vindt u van ons Magazine Wegwijs? Laat het ons 
weten door mee te doen aan ons lezersonderzoek via 
onderstaande link. De resultaten gaan we gebruiken 
om het magazine nog beter te maken. U kunt de 
vragenlijst tot en met 15 april 2023 invullen. Alvast 
bedankt voor uw deelname!

Scan de code met een QR code scanner
op uw mobiel, of bezoek

shorturl.at/dmoCI

Over de VVAR
in Bethanië

VERTROUWENSPERSOON

Donderdag 30 maart:
Muziekbingo met Jan Broekhuis

Vrijdag 31 maart: 
Kinderkoor ‘De kleine Lofstem’ 

	
Maandagavond 3 april:

Zie het Kruis door His Voice

Donderdag 6 april: 
Draaiorgel

Woensdag 14 april: 
Muziekoptreden (viool, gitaar en zang)

Vrijdag 21 april: 
Kinderkoor Spring

Woensdag 26 april: 
Bingo

Donderdag 27 april: 
Koningsdag

Vrijdag 28 april: 
Voorspeelmiddag door de pianoleerlingen 

van Annette Couprie

Donderdag 11 mei:
Draaiorgel

Vrijdag 12 mei:
Muziekoptreden (viool, gitaar en zang)

Dinsdag 16 mei:
Les in gebarentaal door gebarendocent

Dinsdag 23 mei:
Ontmoeting met oudere doven van de 

Gelderhorst

Dinsdag 23 mei: 
Optreden Edes Vrouwenkoor

Donderdag 25 mei: 
Pianospel Jan Broekhuis

Woensdag 31 mei: 
Modeverkoop

Een greep 
uit onze

Dit programma is nog niet compleet en definitief. 
Houdt u voor tijden, wijzigingen en aanvullingen de 

weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten!

EENMALIGE ACTIVITEITEN

wegwijs



Waar ben jij dankbaar voor?
We vroegen het onze medewerkers. Een greep uit de reacties:

Dat mijn 
kleindochter 

na
10 weken 
ziekenhuis 
thuis is

 Zonnestralen die 
tussen de wolken 

doorbreken

Mijn 
kinderen 
die uit 

volle borst 
meezingen 

met God heb 
ik lief

Een glimlach op 
het gezicht van een 

bewoner

De energie die ik 
ontvang om mijn 

werk te doen

Aandacht voor 
medewerkers 
in Bethanie

Een wandeling 
door de natuur

Lieve 
collega's

Mijn (klein)
kinderen

Muziek

Met mijn kopje koffie 
uit de wind in de zon 

in de tuin

De
opkomende en 
ondergaande 

zon

Natuur die 
weer tot bloei 

komt

Een bos 
bloemen

Gezondheid

Dat ik mij 
elke dag mag 
bezighouden met 
het welzijn van 
onze bewoners

Fijne 
samenwerking 

met 
vrijwilligers

Zingen    
   van 

de vogels

Voorjaarszon

Vrijheid

Beweging van het 
kindje in mijn 

buik

Een lief, spontaan en 
onverwacht appje

Mooie 
werkplek

Seizoenen in 
het jaar

Familie

DANKBAARHEID
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 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl

De heer J. Tukker                 
Appartement 404

WAAR EN WANNEER BENT U 
GEBOREN?
Ik ben in Leiden geboren op 29 oktober 
1939.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn vader had een handel in rondhout.

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN?
We waren met zijn vieren: vader, moeder 
en twee kinderen.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb een moeilijke jeugd gehad. 

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Ik ben tot mijn 57ste huisschilder 
geweest. 

BENT U GETROUWD?
Ik ben op mijn 28ste (in 1967) getrouwd 
met Nel en we kregen twee dochters. 
Beide wonen in Ede; één werkt in de 
thuiszorg en de ander werkt in een 
bloemenzaak op winkelcentrum De 
Parkweide in Kernhem.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik heb als hobby veel getafeltennist. 
De vereniging werd toen gesponsord 
door ITN en later door BITE. Nu is het 
TTV Ede. Verder lees ik de krant, kijk 
tv en doe waar mogelijk mee aan de 
activiteiten die hier georganiseerd 
worden.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Ik ben een heel gemakkelijk persoon.

WAAROM BETHANIË?
Dit kwam op mijn pad en ik ben erg blij 
om hier te wonen.

NOG IETS TE MELDEN?
Ik heb heel veel gereisd: naar de 
Bovenwindse en Benedenwindse 
eilanden, de Canarische eilanden, 
Taiwan, Thailand en Indonesië, et cetera.
Ik dacht toen dat het wel moeilijk zou 
gaan met mijn handicap (moeilijk ter 
been), maar had daar geheel geen last 
mee, ik kreeg overal voorrang in het 
vliegtuig. Mooi toch?

KO
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VASTE ACTIVITEITEN

Kerkdienst: zondagochtend om 9.45 uur 
Themamiddag: dinsdagmiddag om 15.00 uur

Sport en Spel: op maandag en donderdagochtend van 10.30 tot 11.00 uur
Huiskamer Ede Oost: donderdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur

Spelmiddag: donderdagmiddag van 15.00 tot 16.00 uur
Snackmiddag: de laatste vrijdag van de maand  van 16.00 tot 17.00 uur

Zaterdagavondzang: zaterdag van 19.00 tot 19.45 uur
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VRIENDEN VAN BETHANIË

In het beleidsplan van de “Stichting Vrienden van Bethanië” staat dat wij ernaar streven 

jaarlijks meerdere wensen van “Stichting Bethanië” en “Hospice Ede de Olijftak” in te 

willigen. Het gaat hier altijd om wensen die niet vergoed worden vanuit de Wet Langdurige 

Zorg en/of door de zorgverzekeraar en dus is het noodzakelijk om gelden te verwerven door 

middel van donaties, legaten, giften en allerlei acties.

Het is al enige tijd geleden dat wij u informeerden 
over onze stichting. Dit omdat er vanwege onder 
andere corona en er ook niet zoveel nieuws te 
melden was. Toch hebben we uiteraard
niet geheel stil gezeten, want regelmatig ontvingen 
wij vanuit Bethanië diverse aanvragen zoals:

1.	kussentjes voor de kerkzaal
2.	�materialen voor verschillende huiskamers van 

kleinschalig wonen
3.	materialen voor de snoezelkar
4.	�promotiemateriaal ten behoeve van het 

twintigjarig bestaan van het hospice
5.	de treincoupé
6.	uitbreiding hekwerk
7.	plaatsing zonneschermen bij het hospice
8.	beeldschermen voor het hospice

Daarnaast ontvingen we giften zoals onder andere:
- een cheque van de Rotaryclub
- een gift vanuit een nalatenschap 
- giften vanuit diverse kerken

Dankzij deze giften konden we de aanvragen ook 
daadwerkelijk honoreren.

Namens de cliëntenraad is aan ons bestuur 
toegevoegd de heer Aaldert Godschalk.  
We wensen hem uiteraard  veel succes en vreugde 
bij het vervullen van die taak.

De Stichting Vrienden is ook voornemens een 
dotatie te doen m.b.t. het jubileumprogramma 
“75 jaar Bethanië” wat volledig besteed zal worden 
aan de bewoners. We zijn dankbaar dat we dit 
jubileum met elkaar mogen “vieren”.

Als u ons wilt helpen kan dat; bij 
de receptie kunt u zich als vriend 
aanmelden
en/of informatie inwinnen.

Het bankrekeningnummer van de 
stichting is:
NL31 SNSB 0925 8288 07 
of 
NL 46 INGB 0005673692

De stichting is door de belastingdienst 
aangemerkt als Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) zodat uw gift aftrekbaar is.

Contactgegevens: 
Stichting Vrienden van Bethanië 
t.a.v.de heer M. van de Kolk
Platteelhof 3, 6711 JK EDE 
KvK nummer 41048193, 
RSIN 816128662

Dit programma is nog niet compleet en definitief. Houdt u voor tijden, wijzigingen en aanvullingen 
de weekplanningen en de aankondigingen goed in de gaten!



Mijn naam 
is Elziene 
Wilschut, ik ben 
getrouwd,  heb 
vijf kinderen 
en woon in 

Ede. Ik werk al 27 jaar in de 
zorg. Ik geniet enorm van 
samen zingen, gitaar spelen en 
mensen ontmoeten. Ik ben heel 
blij dat ik in vanaf 2023 bij u 
in huis als (invalkracht) mocht 
komen werken. U zult mij vooral 
bij de dagbesteding (afdeling 
welzijn) zien. Dan hoop ik u te 
ontmoeten bij een kopje koffie 
en misschien zingen we een 
mooi lied :-). Hopelijk tot snel.

Ik ben Lisanne 
du Preez. Ik 
ben 20 jaar 
en kom bij 
Bethanië 
werken 

op kleinschalig wonen als 
verzorgende (oproepkracht). Ik 
studeer hbo-verpleegkunde op 
de Christelijke Hogeschool in 
Ede en ik zit in mijn derde jaar. 
Ook woon ik in Ede. In mijn 
vrije tijd vind ik het erg leuk 
om te sporten, leuke dingen te 
doen met mijn vriendinnen en 
mijn vriend en om te lezen. Ik 
houd heel erg van reizen en dit 

doe ik dan ook regelmatig. Ik 
heb super veel zin om aan het 
werk te gaan bij Bethanië, meer 
ervaring op te doen en iedereen 
te leren kennen!

Mijn naam 
is Sabine 
Woudstra. 
Ik ben 47 
jaar, moeder 
van vier 

kinderen en woonachtig 
in Zutphen. Met ingang 
van 1 februari jongstleden 
werk ik als verzorgende op 
kleinschalig wonen. Ik ben de 
zorg ingegaan na een periode 
waarin ik mantelzorger was 
voor mijn inmiddels overleden 
vader. Zijn lijden heeft mij 
enorm gemotiveerd om 
(een heel goede!) palliatief 
verpleegkundige geworden. 
Daarom ben ik in 2019 met 
de opleiding HBO-V gestart. 
Gegrepen door de visie van 
Bethanië en geïnspireerd 
door fijne gesprekken met 
medewerkers heb ik ervoor 
gekozen de Achterhoek te 
verlaten en voor de laatste 
fase van mijn studie naar 
Ede te komen. Ik hoop van 
betekenis te kunnen zijn voor 
bewoners en collega’s en ik 

hoop bij en met u veel te leren. 
Door mijn specialisatie (ik was 
aandachtsvelder en volg nu een 
minor palliatieve zorg) hoop ik 
een bijdrage te kunnen leveren 
aan het verder vormgeven van 
de palliatieve zorg in Bethanië. 
Ik kijk ernaar uit u te ontmoeten!

Ik ben Anna 
Jansen. Ik 
ben 17 jaar 
en woon in 
Ede. Ik ga in 
Veenendaal 

naar school en zit nu in mijn 
examenjaar van de HAVO. 
Ik werk in de huishouding 
(schoonmaak) en doe dat 
verspreid over alle afdelingen.

Ik ben Benthe 
van Westen. 
Ik kom bij u 
werken als 
medewerkster 
huishouding. 

Het lijkt me leuk om u te leren 
kennen. Ik hou van spelletjes 
doen en gezellig kletsen. Ik 
woon in Ede en zit in het laatste 
jaar van het Streek Lyceum. Dit 
jaar hoop ik dus te slagen voor 
mijn eindexamen. Tot ziens!

 
NIEUWE MEDEWERKERS
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Jubileumtaart Bethani  - Marieke Blotenburg

Ingrediënten
Schuimplakken:
-	 6 Eiwitten (± 200 gram)
-	 150 gram fijne suiker
-	 150 gram poedersuiker
-	 1 vanille stokje
Passie curd:
-	� 125 gram passievruchtenpulp 

(diepvries)
-	 1 theelepel citroensap
-	 150 gram fijne suiker
-	 100 gram ongezouten boter
-	 2,5 eidooier (M)
-	 7 gram maïzena
Chocolade:
-	� 200 gram witte chocolade
	� Extra optie: Eetbare goudglitter 

en gedroogde eetbare 
bloemblaadjes.

Slagroom:
-	 500 ml slagroom
-	 40 gram fijne suiker
Garnering:
-	 Bakje frambozen
-	 Bakje bramen
-	 Bakje blauwe bessen

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op onder en 
bovenwarmte op 120 graden. Snij het 
vanillestokje* door en schraap met een 
mesje het merg eruit. Klop de eiwitten 
met de vanillemerg in een vetvrije kom. 
Voeg de kristalsuiker er stapsgewijs aan 
toe. Klop tot er stijve pieken ontstaan. 
Voeg de poedersuiker er rustig aan toe 
om de stijve pieken te behouden.

Teken op twee vellen bakpapier ieder 
twee cirkels van 20 cm diameter. Leg 
de vellen omgekeerd op de bakplaten. 
Schep het eiwit in een spuitzak, knip 
een gat in de punt van vingerdikte 
en spuit vier cirkels rond. Plaats 
de bakplaten in de oven en bak ze 
ongeveer twee uur op 120 graden onder 
en boven warmte.

Draai de plakken voorzichtig om en kijk 
of ze goed loslaten van het bakpapier. 
Als ze nog plakken hebben ze meer tijd 
nodig. Laat ze volledig afkoelen in de 
oven (nadrogen). 

Maak, terwijl de schuimplakken 
gebakken worden, de passie curd.

Neem een pan waarin je de 
passievruchten, citroensap, suiker en 
boter samenvoegt. Op een laag vuur 
blijf je rustig roeren tot boter en suiker 
zijn gesmolten en opgelost. In een kom 
roer je de eidooiers met de maïzena 
tot een egale massa. Wanneer het 
passievruchtmengsel klaar is, voeg je 
dit in delen toe aan de eidooiers terwijl 
je blijft roeren. Roer in de kom goed 
door elkaar en giet het gehele mengsel 
terug in de pan. Op een laag tot 
middelhoog vuur breng je het mengsel 
al roerend aan de kook. Laat kort koken 
en verwijder dan van het vuur. Je zult 
zien dat het mengsel nu al een stuk is 
ingedikt. Giet de zelf gemaakte curd 
door een zeef in een schaaltje en laat 
het afkoelen.
Smelt de witte-chocolade ‘Au 
Bain Marie’, en smeer hiermee de 
schuimplakken lichtjes met een kwastje 
in. Zorg dat je aan het einde wat 
chocolade overhoudt. Bij 3 plakken 
smeer je beide kanten in en 1 plak 
smeer je maar aan 1 kant in. Leg 

deze plak met de onderkant (zonder 
chocolade) op een taartschaal. Giet 
de overgebleven chocolade op een 
vel bakpapier en strijk het dun uit. 
Strooi er eventueel decoratie op zoals 
eetbare glitter of eetbare bloemblaadjes. 
Laat het drogen op een koele plek tot 
gebruik.

Klop de slagroom op met de suiker 
en schep de slagroom in een spuitzak 
met spuitmondje naar keuze. Ik heb 
zelf gekozen voor een gladde doorsnee 
maat 10.

Opbouw:
De onderste plak ligt al op de 
taartschaal. Spuit op deze plak aan 
de rand toefjes slagroom. In het 
midden vul je het vlak door middel 
van ronde spiralen te spuiten. Schep 
de (afgekoelde) passie curd in een 
spuitzak, knip een klein puntje eraf en 
spuit een cirkel op de slagroom. Verdeel 
de blauwe bessen op deze laag maar 
houd wat over voor de garnering. 

Leg de volgende schuimplak erop 
en druk deze lichtjes aan. Herhaal 
de werkwijze van de slagroom en de 
passie curd. Verdeel de frambozen op 
deze laag maar houd wat over voor de 
garnering. 

Leg de volgende schuimplak erop en 
druk deze lichtjes aan. Herhaal de 
werkwijze van de slagroom en de passie 
curd. Verdeel de bramen op deze laag 
maar houd wat over voor de garnering. 

Leg de volgende schuimplak erop en 
druk deze lichtjes aan. Spuit deze vol 
met mooie toefjes slagroom. Garneer 
met het overgebleven fruit. Breek de 
(gedecoreerde) chocolade in stukjes en 
garneer deze op de taart naast het fruit.

De taart is het lekkerste als deze een 
nachtje of een dag in de koeling heeft 
gestaan. Zodat de schuimplakken wat 
‘beet’ krijgen.

*(keukentip) doe de stokjes in 
een pot met suiker om zelf vanille 
suiker voor in huis te maken.

Voor verschillende activiteiten zoeken we nog vrijwilligers:
Zwemmen: één-op-één met een van onze bewoners, op maandag of 
vrijdagochtend. (Er is een zweminstructrice aanwezig.)
Wandelen: Iedere week met onze wandelgroep of zelfstandig met een 
vaste bewoner. 
Duofiets: Samen een rondje fietsen in de mooie omgeving. 
Fietslabyrint: Een bewoner begeleiden die mooie routes fietst op het 
Fietslabyrint (een hometrainer met beeldscherm).
Themamiddag: Is er een onderwerp waar u graag over vertelt en foto’s 
van laat zien? Dan kan dat tijdens onze themamiddag!  
Zaterdagavondzang: bewoners halen, brengen en helpen bij de 
zaterdagavondzang.

Zit er iets voor u 
bij? Dan horen 

we graag van u.

Team Welzijn Bethanie: 

activiteiten@bethanie.nl, 

0318-689999

TEAM WELZIJN ZOEKT VRIJWILLIGERS!

De redactie van Wegwijs ontvangt graag foto’s van uw bakresultaten!



BRUIDSMODESHOW
Op vrijdag 17 februari bouwden we het restaurant 
om tot een bruidszaal. Verschillende collega’s, 
vrijwilligers en lezers van Wegwijs hadden hun 
bruidsjurk beschikbaar gesteld om te showen. 
Jurken van 1939 tot en met 2022 kwamen voorbij. 
Een van onze  bewoners had zijn mooiste pak 
aangetrokken om heel wat keren de bruiden te 
begeleiden. In de pauze was het tijd voor taart, 
een heuse bruidstaart. Wat was het een feest!

BIJZONDERE VRIJWILLIGER 
bij NLdoet-actie

Onze bewoners werden op vrijdag 10 maart 
blij verrast toen, in het kader van de jaarlijkse 
NLdoet-actie, burgemeester René Verhulst en 
wethouder Jan Pieter van der Schans binnen 
stapten om zich aan te bieden voor een half 
dagje vrijwilligerswerk. 

De wethouder liet zien een goede spelleider te 
zijn en speelde plaatsjesbingo met bewoners op 
de huiskamer. Daarna gingen beide heren aan 
de slag in het restaurant. Bestellingen werden 
vakkundig opgenomen en daarna werd de maaltijd 
uitgeserveerd. Uiteraard smaakte het eten weer 
voortreffelijk!

Het voorjaar komt er weer aan, maar toch nog 
even een terugblik op de Charles Dickensmarkt van 
afgelopen 16 december. Wat was het een gezellige 
dag! Een drukbezochte markt met muziek, lekkere 
versnaperingen en echte Charles Dickensfiguren. 

CHARLES DICKENSMARKT 
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Onderwerpen als krapte op de arbeidsmarkt, (hoge) kosten en innovatie 
vullen onze agenda’s, aangevuld met talloze andere actuele en ook structurele 
zaken. Om onze bewoners goede zorg te verlenen in het perspectief van een 
krapper wordende arbeidsmarkt, wordt de druk op de creativiteit regelmatig 
opgevoerd. Naast het feit dat we dankbaar zijn voor de medewerkers en 
vrijwilligers die zich dagelijks inzetten, is het in toenemende mate een 
uitdaging om voldoende medewerkers te kunnen inzetten met een comfortabel 
rooster. Daarnaast kijken wij, als relatief kleinschalige instelling, hoe onze 
bedrijfsvoering nog efficiënter kan worden. 

Op dit moment houd ik mij onder andere bezig met de aanschaf en 
implementatie van een nieuw verpleegoproepsysteem. “Vroeger” drukte men 
op de bel als een zuster of broeder nodig was en was de deur op slot als men 
dwaalgedrag vertoonde. Waar zo’n bel eerder alleen een zorgmedewerker 
moest oproepen, zijn er inmiddels geavanceerde systemen waarbij de 
verzorgende op afstand al informatie kan krijgen over de situatie waarin de 
bewoner zich begeeft. Dit zijn fantastische mogelijkheden, die ruimte bieden in 
de efficiëntie (werkdruk) van de zorg en veiligheid voor de bewoner. Heel mooi!
En toch, terwijl ik daar actief mee bezig ben, vraag ik mij zo nu en dan af of wij 
met al die techniek de mens achter de bewoner wel voldoende scherp en goed 
op ons netvlies kunnen houden. In onze visie verwoorden we het ook: Ieder 
mens is uniek en kostbaar. Daar heb je persoonlijke aandacht voor nodig: van 
mens tot mens dus.

We horen dagelijks in de media dat de zorg anders georganiseerd moet 
worden. Maar hebben wij in Nederland te midden van alle maatschappelijke 
dynamiek, wel voldoende oog voor de mens achter onze zorgvragers, voor ‘het 
zijn’ van onze bewoners en cliënten? 

Een bewoner… De oudere mens die zijn eigen ik anders gaat ervaren, soms 
door veranderingen in het brein of door fysieke aandoeningen, soms ook door 
het wegvallen van dierbaren. De generatie waartoe onze cliënten behoren, is in 
het algemeen geen klagende of eisende. De cliënt achter de voordeur ervaart 
soms veel grotere eenzaamheid dan wij vermoeden. Om daarachter te komen 
zijn tijd en aandacht nodig als onderdeel van goede zorg. 

Ik vind het belangrijk dat we, in welke rol dan ook, alert moeten zijn als een 
cliënt een signaal afgeeft dat kan duiden op zorgen of problemen. Soms hoeft 
een luisterend oor of wat ondersteuning niet zo veel extra te kosten. En welk 
innovatief systeem je ook aanschaft… een systeem geeft mijns inziens geen 
echte aandacht. 

Ik hoop en bid dat we met elkaar de creativiteit mogen ontvangen en kunnen 
inzetten om onze bewoners, ondanks alle beïnvloedende factoren vanuit de 
maatschappij, de goede zorg te geven en ondersteund door systemen vooral 
de mens blijven zien. Laten we er met elkaar over in gesprek blijven en ons oor 
te luisteren leggen! 

COLUMN BEN VAN GILS

Ieder mens 
is uniek en 
kostbaar.

Alert en effici nt 
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Foto: Bram
 den Toom

 

Iedereen die een bijdrage heeft 
geleverd om deze activiteiten mogelijk 

te maken, heel erg bedankt!
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Dankbaarheid 
Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. 
(Tessalonicenzen 5:18) 

Hoe vind je vreugde te midden van tijdsdruk, geldgebrek, en alles 
wat elke dag weer misloopt? Hoe ziet een dankbaar leven er uit als 
de dagen zich aaneenrijgen en alles donker is? Wat heeft God ons 
vandaag te bieden? 

Eucharisteo is een Grieks woord wat in het Nederlands kan worden 
vertaald met het woord dankzegging. Ook de woorden genade 
(=Charis) en vreugde (=Chara) zitten in dit woord verborgen. Genade, 
vreugde, dankzegging: God danken onder alle omstandigheden. 

In de bijbel zien we dat Jezus leefde vanuit dankzegging. Zelfs in 
de, misschien wel, moeilijkste periode van Zijn leven, vlak voordat 
Hij werd uitgeleverd, dankt Hij God (1 Kor. 11:23). Hij laat zien dat 
dankzegging niet alleen een uiting van onze dank is. De manier 
waarop Jezus dankzegt, laat geloof en vertrouwen in zijn Vader zien. 
Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door 
bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. 

God danken is een uiting van ons geloof. We laten daarmee zien dat 
we geloven dat we alles van Hem hebben gekregen. Dankzegging 
is een antwoord op wat God ons geeft. Als we vanuit een dankbare 
houding leven, ligt de focus op alle zegeningen die we ontvangen. 
Elke dag zijn er ontelbaar veel dingen waar we dankbaar voor kunnen 
zijn. Door op te schrijven waar je dankbaar voor bent, ben je je 
meer bewust van wat je hebt, ziet en meemaakt en leren we deze 
lichtpuntjes en zegeningen van God te zien. 

Waar ben jij dankbaar voor? 

N.a.v. het boek ‘Duizendmaal dank’ van Ann Voskamp



Omdat het hospice toenemend in een behoefte 
voorzag, werd in de loop der jaren het aantal 
bedden stap voor stap verhoogd. Toen eind 2012 
het nieuwe gebouw van Bethanië gereed kwam, 
kon vanaf dat moment plaats worden geboden 
aan vijf cliënten in evenzoveel appartementen. Een 
rustige en zo aangenaam mogelijke plek om te 
verblijven en te werken. In het hospice wordt plaats 
geboden aan mensen met een levensverwachting 
van drie maanden of minder. Met veel liefde en 
toewijding wordt palliatieve, terminale zorg aan hen 
verleend. Zorg, die dus niet is gericht op genezing, 
maar om aan de laatste dagen tot maanden van 
onze cliënten een goede, zo prettig mogelijke en 
waardige invulling te geven. Dit in de nabijheid van 
familie, vrienden, zorgverleners en andere nauw 
betrokkenen. 

Naast een team van beroepsverpleegkundigen 
is er een team van ruim dertig enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers actief in het hospice. Zij 
worden aangestuurd, onder andere via cursussen, 
door de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV), die 
een christelijke grondslag heeft. De kookvrijwilligers 
bereiden, om de beurt, eens per week, een maaltijd 

naar wens van cliënten op het hospice. Dit wordt 
door veel cliënten erg gewaardeerd. Ook is er een 
Spic en spangroep, een groepje vrijwilligers dat een 
aantal keren per jaar extra huishoudelijke taken op 
zich neemt die normaliter niet gedaan worden. Een 
tuinvrijwilliger zorgt ervoor dat balkon en terrassen 
bijgehouden worden. Eén vrijwilliger zorgt ervoor 
dat er qua bloemen en aankleding van het hospice 
rond feestdagen in het kerkelijk jaar of koningsdag 
sfeer is. Ze vertegenwoordigt Fleur & Kleur op het 
hospice.

In Hospice Ede De Olijftak lopen we mee tijdens 
het laatste stukje van de levensreis van onze 
cliënten. Velen hebben een lange reis achter de 
rug, sommigen een kortere. Omdat ieder mens 
uniek is, geldt dat ook voor elke levensreis. De 
soms zeer verschillende cliënten hebben daarom 
ook zeer van elkaar verschillende levensverhalen. 
Niet alles daarvan kan altijd worden gedeeld, maar 
veel wel. Daarbij is er ruimte voor zowel de lach 
als de traan en voor een palet aan andere emoties: 
verdriet, vrees en vragen, maar ook dankbaarheid, 
berusting en hoop. Het doel van het leven komt 
voorbij en vaak ook wat er daarna komt. Onze 

In het jubileumjaar van Bethanië staan we tevens stil bij het jubileum van Hospice 

Ede De Olijftak. Op 3 maart 2003 werd ons hospice opgericht: het eerste hospice in 

de gemeente Ede. We startten met twee bedden in een vleugel van Woon-, Zorg- en 

Dienstencentrum Bethanië, in het oude gebouw aan de Platteellaan. 

Twintig jaar
Hospice Ede De Olijftak
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verpleegkundigen en maatschappelijk werker 
hebben oor en oog voor waar de cliënten 
kracht uithalen. Altijd staat respect voor de 
cliënten hierbij voorop. Door ons werk zo goed 
mogelijk te doen, proberen we indirect iets 
te laten zien van wat ons drijft als christen. 
Stelt een cliënt ons daarover een vraag, dan 
gaan wij daar uiteraard op in. Dat doen we 
door middel van een luisterend oor, door 
een vragende en uitnodigende houding, 
door woorden van hoop en door gevouwen 
handen en gebed. Door er soms alleen maar 
gewoon te zijn voor iemand, door veiligheid en 
geborgenheid en genegenheid. Zo willen wij 
voor al onze cliënten een ‘warme deken’ zijn,  
zodat ze bij ons kunnen thuiskomen. 

In praktische zin is er de lichamelijke 
verzorging van de cliënt, de verzorging van 
maaltijden, het kopje koffie of thee en andere 
nodige zaken. Minstens net zo belangrijk is het 
persoonlijke contact met de cliënt. Luisteren 
naar een boeiend en bewogen levensverhaal, 
een luisterend oor ook voor familie en vrienden 
van de cliënt. Samen ‘kleine’ dingen doen: 

een praatje maken, naar muziek luisteren, iets 
voorlezen, een laatste wens vervullen, soms 
samen bidden. 

In het hospice is er logischerwijs veel verdriet. 
Goed omgaan met verdriet is een hele kunst. 
Wat daarbij kan helpen is de betekenis van het 
symbool achter de naam van ons hospice. Op 
het moment dat Noach een duif losliet, was er 
om de ark waarin hij verkeerde alleen maar 
donkerheid en dood te zien. In die verlatenheid 
bracht deze duif een olijftak mee terug de ark 
in. Dat takje was voor Noach de hoop en het 
bewijs van het nieuwe leven daarbuiten. Hoop 
ook op het einde aan het lijden. Iets van die 
hoop proberen de mensen van het hospice uit 
te stralen. Nu al twintig jaren lang. Ook in de 
laatste levensfase is de mens kostbaar in de 
ogen van God.



Woensdag 22 maart
Jubileumbijeenkomst t.g.v. 20 jaar Hospice Ede De Olijftak

Woensdag 12 april
Feestavond voor vrijwilligers Bethanië

Woensdag 24 mei
Dankdienst

Vrijdag 9 juni
Bethanië gaat eropuit met bewoners en medewerkers

Juli en augustus
Zomer in Bethanië! Diverse activiteiten voor bewoners

Zaterdag 23 september
Bethanië buurtfeest

Donderdag 12 oktober
Symposium

Woensdag 8 november
Diner voor medewerkers met partner/introducé

December
Voorstelling voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers

Meer informatie en tijden op onze website: 
https://www.bethanie.nl/75-jaar-bethanie/

Voor alle genoemde data geldt Deo Volente.
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75 jaar Stichting Bethanië

Activiteiten ter gelegenheid van
De cliëntenraad wil alle betrokkenen van harte 
feliciteren met 75 jaar Bethanië. Een mijlpaal 
waar ook wij bijzonder dankbaar voor zijn. 
Dankbaar dat onze familieleden, vrienden 
en bekenden er mogen verblijven, waar zij 
buitengewoon goed en liefdevol verzorgd 
worden en waar het goed toeven en wonen is. 

Ook in dit feestjaar mag de cliëntenraad weer mee
lezen en -luisteren in welke richting de ontwikkelingen 
zullen plaatsvinden en waar de accenten komen te 
liggen. Wij hopen u op de feestelijke momenten die dit 
jaar georganiseerd worden, of waar en wanneer dan 
ook, u persoonlijk te treffen en te spreken.

Ondertussen heeft onze raad versterking gekregen 
van Annie van der Velden, die zich hieronder graag 
voorstelt:
“Mijn vader woont sinds 2018 in Wicherumloo op de 
afdeling Willinkhuizen 1. Dat is de reden waarom ik 
het waardevol vind om deel uit te maken en mee te 
denken in de cliëntenraad.  Ik ben gehuwd en heb 
drie kinderen. De oudste van hen heeft twee kinderen 
waardoor mijn man en ik ondertussen opa en oma 
zijn. Onze zoon, ons middelste kind, is sinds 2002 
door een ongeval gehandicapt geraakt en woont in 
een huis voor mindervaliden. Voor hem hebben en 

houden wij ook geregeld de zorg. Graag hoop ik u in 
Wekerom of elders tijdens bijvoorbeeld de festiviteiten 
voor 75 jaar Bethanië te ontmoeten.”

Het is heel fijn te zien en te merken dat er steeds 
meer mensen de weg weten te vinden naar de CR om 
mee te doen; voor zichzelf als cliënt of juist als eerste 
contactpersoon van cliënten die niet voor zichzelf 
kunnen spreken. 

De vergaderingen zullen in 2023 in zowel Bethanië als 
in Wicherumloo plaatsvinden. We hebben besloten dat 
we de contactuurtjes niet meer in ere herstellen maar 
dat wij, of een delegatie van ons, aanwezig zullen zijn 
op evenementen en bijeenkomsten waar we u als 
cliënt of vertegenwoordiger op informele wijze kunnen 
ontmoeten. 
Wilt u ook meedenken of -doen met de Cliëntenraad? 
Voor een goede afspiegeling zijn wij momenteel 
met name op zoek naar vertegenwoordigers van De 
Bosrand en de Thuiszorg. Wanneer u aanvullende 
informatie wenst kunt u altijd bellen met 06 21563413 
of mail ons via clientenraad@bethanie.nl

Alvast veel dank en graag tot ziens!
namens de CR,
Jacquelien Huisman, waarnemend voorzitter

 
CLIËNTENRAAD

Mevrouw P.W. van Mourik - 
Groeneveld    
Appartement 602

WAAR BENT U GEBOREN?
Ik ben geboren in Well – Ammerzoden, 
nabij ’s-Hertogenbosch.

WAT DEDEN UW OUDERS VOOR WERK?
Mijn vader was boer met een gemengd 
bedrijf (vee en akkerbouw). Er was altijd 
veel te doen. Moeder en wij moesten dan 
heel vaak bijspringen.

HOE GROOT WAS TOEN HET GEZIN? 
We waren thuis met acht personen: 

vader en moeder met vier meisjes en 
twee jongens.

HOE WAS UW KINDERTIJD? 
Ik heb een heel fijne kindertijd gehad. 
Met heel veel vrienden en vriendinnen op 
het erf.

WAT HEEFT U VOOR WERK GEDAAN?
Na mijn lagere school en HBS heb ik bij 
Van Gend & Loos op de administratie-
binnenland gewerkt. (Het bedrijf is in 
2003 onderdeel van DHL geworden - red.)

BENT U GETROUWD?
We zijn in 1959 getrouwd in Well en 
Ammerzoden. Mijn man had koeltechniek 
gestudeerd en werd leerkracht op de 
hogere landbouwschool aan de Zandland 
in Ede. Wij zijn in 1964 naar Ede 
verhuisd. Ik had toen werk gevonden bij 
De Gelderhorst op de administratie, waar 
ik 25 jaar heb gewerkt.

HEEFT U KINDEREN?
Ik heb vier kinderen: drie zonen en een 
dochter.

WAAR BENT U GRAAG MEE BEZIG?
Ik heb veel bezigheden die ik graag 
uitoefen: legpuzzels maken, visite 
ontvangen, televisiekijken en bezig zijn 
op mijn laptop.

HOE TYPEERT U ZICHZELF?
Opstaan en doorgaan.

WAAROM BETHANIË?
Ik zou in De Oldenhof komen wonen, 
maar door mijn ziekte is dit uiteindelijk 
Bethanie geworden, waar ik me in een 
korte tijd al helemaal thuis voel.
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mailto:clientenraad@bethanie.nl


Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.

Maanderweg 21
6711 NC Ede

Tel 0318 610518

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom

Tel 0318 414451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom

Tel 0318 419407

WWW. BAKKERIJTENVEEN.NL
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PUZZELPAGIN
A

Dhr./Mw.:

Straat:		   		              nr.: 

Postcode:	  	     Plaats:

Telefoonnummer:

Wint u graag een mooi boeket? Puzzel mee!
Maak alle puzzels op deze pagina en win een fraai boeket 
bloemen. Vul uw gegevens in, lever dit vel uiterlijk 1 mei 2023 
in bij de receptie en doe mee!

BLOEIEN
HYACINTH
JAARGETIJDE
KALFJES 
KNOPPEN 

LAMMETJES 
LENTEBLOEM 
LENTEBRIES 
MEI 
NARCISSEN

NESTJES 
VOORJAAR 
ZAAIEN

Door een opmaakfout was de sudoku in het vorige nummer niet goed te maken. Hierop werden wij van meerdere kanten 
geattenteerd. Na loting heeft mevrouw Caroline van Oudheusden het boeket bloemen mogen ontvangen.
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VOLG DE STIPPEN...

Oplossing:



BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

Ede  |  Lunteren  |  Wageningen 
0318 685 685  |  vpvanotarissen.nl

Als het einde 

dan de rust dat 
alles wordt
geregeld? 

dan de rust dat
alles wordt
geregeld?
Ede | Lunteren | Voorthuizen | Wageningen 

0318 685 685 | vpvanotarissen.nl

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

PARTSNL EDE
Achterdoelen 10, 6711 AV Ede
Tel: 0318-84 85 86 • partsnl.nl

VAKMENSEN MET ECHT 
GEVOEL VOOR SERVICE

Alle  merken  

verkrijgbaar

Het  grootste  

onderdelen 

assortiment 

 van  Nederland!

Wij  repareren  ook!

Verkoop van tweedehands artikelen  
voor het onderhoud van de Oude Kerk  
en de andere kerkgebouwen in Ede. 
 
Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede 
 
Openingstijden: 
Woensdag 10.00 - 12.00 uur 

13.30 - 17.00 uur 
19.00 - 21.00 uur 

 

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
 
De bovenverdieping is alleen op woensdag open van 
13.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. 
 
Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt 
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak. 
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl 
 
Bellen kan tijdens de openingstijden  
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur.  

 
Voor meer informatie zie onze website:  
www.winkelvansinkel-ede.nl Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

Linthorst Techniek  
verzorgt sinds 2015  
met veel plezier het  
technisch onderhoud  
voor Bethanië,  
Hospice Ede – De Olijftak  
en Stg. De Oldenhof.

Meer weten? 
linthorsttechniek.nl
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ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ZIT-COMFORT.NL

ALLES OVER 
GEZOND
ZITTEN!

ERVAAR HET ZELF IN ONZE WINKEL!

Kerkstraat 6
Bennekom
0318 20 18 18

Maandag  13:30 – 17:30 uur
Dinsdag  09:30 – 17:30 uur
Woensdag  09:30 – 17:30 uur
Donderdag  09:30 – 17:30 uur
Vrijdag  09:30 – 17:30 uur
Zaterdag  09:30 – 17:00 uur

Gratis!
BroekakkerpleinP zitten als een vorst

BENNEKOM

Bent u op zoek naar een 
comfortabele fauteuil op uw 

maat? Dan is dit hét moment om 
uzelf te verwennen. Bij Zitcomfort 

Bennekom ontvangt u nu maar 
liefst €300 voor uw oude stoel als 
u een stoel op maat aanschaft.

Welkom in onze showroom. De 
koffi  e staat klaar!

VOOR UW 
OUDE STOEL

Onze stoelen zien er niet alleen 
fraai uit maar geven u ook 
maximaal comfort. Door de 

ergonomische vormgeving zijn ze 
goed voor lijf en leden. 

OUDE STOEL ERUIT, NIEUWE ERIN!

BEL ONS 
VOOR EEN 

DEMO BIJ U 
THUIS

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

GRATIS THUIS-BEZORGD

INRUIL
KORTING

DE MOOISTE FAUTEUILS 
PRECIES OP UW MAAT!

BEZORGDBEZORGD

INRUILINRUILINRUIL
KORTINGKORTINGKORTING

ALLE 
STOELEN OP 
VOORRAAD

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN

OP UW MAAT!

DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS
DE GROOTSTE COLLECTIE DE GROOTSTE COLLECTIE 
STA-OP FAUTEUILS

ALLES 
OP UW 

MAAT

GRATIS THUIS-BEZORGD

STA-OP EN 

RELAXSTOELEN 

AL V.A 

€595

ALLE 
KLEUREN EN 

STIJLEN
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