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Het jubileumjaar van Bethanië is voorbij! 

Wat hebben we genoten van alle activiteiten 

die we samen meegemaakt hebben in dit 

bijzondere jaar. Dankzij de inzet van veel 

betrokken collega’s en vrijwilligers zijn er 

prachtige activiteiten tot stand gekomen. Ik 

denk met genoegen terug aan de ‘aftrap’ van 

het jubileumjaar in het restaurant. Gezellig 

aan de koffie met onze burgemeester! Een 

mooie jubileumbijeenkomst ter gelegenheid 

van het 20-jarig bestaan van Hospice Ede - 

de Olijftak in maart.  

Samen met onze vrijwilligers hadden we een feestelijke 
avond in april en in mei mochten we – wat mij betreft 
– het hoogtepunt van het jubileumjaar beleven: de 
dankdienst in de Oude Kerk van Ede. 

De dierentuin in Rhenen kon ook niet om ons 
jubileumjaar heen; in juni waren we daar met veel 
bewoners, familieleden en medewerkers vanuit Ede en 
Wekerom een gezellige dag uit!
 
Hoe mooi was het ook dat we zoveel buren mochten 
ontvangen tijdens de speciale burendag in september. 
Het symposium met als titel ‘Een dag om nooit te 
vergeten’ was ook werkelijk om niet te vergeten! Heel 
gezellig en ontspannen hebben we gegeten met veel van 
onze collega’s en hun partners in Elst. Op het moment 
dat ik dit schrijf hopen we het jubileumjaar nog af te 
gaan sluiten op 18 december; ik ga er vanuit dat ook dat 
een fijne middag zal zijn. 

Van veel activiteiten hopen we dat ze op de een of ander 
manier terug zullen komen. We hebben dit jaar extra 
ervaren hoe goed het is om samen mooie momenten te 
beleven en hoe waardevol het is om in contact te staan 
met onze buren, mantelzorgers en familieleden. 

Met de afsluiting van het jubileumjaar ontstaat er weer 
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Daarover het 
volgende.

Voorwoord
 VAN DE BESTUURDER

Willy de Groot - van Saane

Er is een nieuw strategisch beleidsplan en een 
nieuw kwaliteitsplan geschreven. Plannen die in 
gezamenlijkheid tot stand zijn gekomen en die gedeeld 
zijn met onze verschillende adviesorganen. 
Het komende jaar nemen we u mee in een aantal 
bewegingen die we als organisatie willen doormaken 
en waarbij we onze medewerkers, bewoners, cliënten en 
hun naasten nauw willen betrekken. Het gaat daarbij 
om de volgende zaken:

○	� Van zorgen-voor naar zorgen-dat
○	� Van zorgperspectief naar mens-, milieu- en 

medewerkersperspectief
○	� Van fysieke ondersteuning naar digitale 

ondersteuning
○	� Van zorgorganisatie naar netwerkorganisatie
○	� Van locatiegericht naar wijkgericht

Deze bewegingen en tussenstappen worden uitgewerkt 
en geïmplementeerd in de komende jaren. 

Met een flink aantal medewerkers is nagedacht over 
vernieuwde kernwaarden voor Stichting Bethanië. 
Kernwaarden waarop Bethanië in Ede en in Wekerom 
herkenbaar en aanspreekbaar wil zijn: 
 

 ›	� Bezield: we werken vanuit ons hart en vanuit de 
liefde die God ons geeft. 

 ›	� Gastvrij: we staan open voor eenieder die hulp nodig 
heeft en reiken een warme hand. 

 ›	� Deskundig: we begrijpen ons vak en hebben de 
juiste kennis en kunde in huis. 

 ›	� Ambitieus: we zijn continu in ontwikkeling en willen 
onze doelgroep het beste bieden.  

Terugkomend op ons jubileumjaar wil ik graag 
iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan 
alle fantastische momenten! 

Een jaar waar we met veel dankbaarheid op terug 
mogen kijken. 

Tot slot; u treft deze Wegwijs in een vernieuwde lay-out. 
Als redactie hopen we dat het een verbetering is en dat 
u met plezier dit blad zult blijven lezen. 

Van harte wens ik onze bewoners, clienten, 
medewerkers en vrijwilligers, mantelzorgers en al onze 
buren heel fijne feestdagen en Gods zegen voor het 
nieuwe jaar! 

Willy de Groot-van Saane
Raad van Bestuur
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0318-61 91 45

info@verhage.nl 

Team Verhage van Grootheest makelaardij

Wij helpen u graag

aan uw volgende

passende woning!

www.verhage.nl

0342 - 474712
www.jansen-begrafenis.nl 

“Met een goed afscheid volgens
uw persoonlijke wensen willen wij

graag tot steun zijn.“

 

Keesomstraat 19 | 6717AH Ede | info@arehbo.nl  | 0318-478870  
www.arehbo.nl 

Het gemak van 
ALLES 

onder één dak!
 
 

 

www.tr-care.nl
info@tr-care.nl 
T 085 485 8390

Sterk in merkonafhankelijk
 zorghulpmiddelenbeheer

COLUMN

A L S  EEN  K L EED…

Het verhaal gaat dat rond het jaar 330 de soldaat Martinus in het Franse Amiens tijdens een koude 
winter een halfnaakte bedelaar tegenkwam. De man vroeg hem om een geldstuk zodat hij wat kon 
eten en zich kon warmen. Maar Martinus had geen geld. Hij was wel bewogen met de arme man. 
Hij sneed met zijn zwaard zijn eigen mantel doormidden en gaf die aan de bedelaar. De bedelaar 
aanvaardde het met grote dank. Het gaf hem de warmte die hij nodig had. Niet alleen de warmte 
van buiten, maar door dit gebaar ervoer hij ook liefde.  Conclusie: liefde verwarmt vanbinnen.

Pallium is de Latijnse naam voor het oud-Nederlandse woord mantel. In onze tijd spreken we 
meestal over een jas. 

Palliatief is afgeleid van pallium. Het betekent: ten diepste beschermen en warmte geven. Net zoals 
een jas bescherming biedt en warmte geeft, is palliatief de zorg geven die de ander nodig heeft. 
Warmte en liefde. 

Palliatieve zorg wordt gegeven als er geen genezing meer mogelijk is. Dat wil niet zeggen dat 
het sterven direct  te verwachten is. In die laatste fase van het leven is het belangrijk dat er nog 
wel kwaliteit van leven is. De zorg is niet meer gericht op genezing, maar op welzijn door het 
bestrijden of voorkomen van allerlei klachten. Het is daarbij heel belangrijk om als zorgverlener 
de mens te blijven zien in zijn context. De mens met eigen lichamelijke, sociale, psychische en 
spirituele behoeften. De mens zoals die is geschapen door onze Schepper.

Palliatieve zorg wil de zieke en diens naasten ondersteunen door als het ware een warme mantel 
om hen heen te slaan.

In deze dagen denken we aan de Zaligmaker die naar de aarde kwam. Nee, Hij kreeg geen warm 
ontvangst. Zijn moeder wikkelde Hem in doeken. Aan het einde van Zijn leven ontnamen ze Hem 
Zijn kleren en werd er om Zijn mantel gedobbeld. 

Toch gaf Hij Zijn liefde. Liefde voor zondaren. Hij wilde hun zonden en tekorten bedekken met 
Zijn mantel. De mantel van Zijn liefde. Dat is pallium in de diepste zin van het woord. PALLIUM 
met hoofdletters dus!

Wietske van Eckeveld
Verpleegkundige Hospice Ede ‘De Olijftak’

De diepere betekenis van palliatieve zorg is:
Leven toevoegen aan de dagen. Niet dagen aan het leven. 

(Cicely Saunders - grondlegger van de palliatieve zorg)
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Eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.
(Lukas 2 : 14)

VREDE OP AARDE

Bij de geboorte van de Heere Jezus Christus was er een 
grote menigte van engelen, die God loofde en zong: Eer 
zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in 
mensen een welbehagen.
Met Kerst wordt dit engelenlied door ons in de eredienst 
gezongen. Dit hoort echt bij onze kerstfeestviering. 
Het begint met de eer aan God. Daar behoort het 
ook mee te beginnen. Aan God de eer, dat Hij Zijn 
eniggeboren Zoon aan ons heeft gegeven tot onze 
eeuwige redding. Dat is Zijn grote liefde tot mensen 
die deze redding niet verdiend 
hebben vanwege hun zonden. 
Maar God heeft een welbehagen 
in mensen die Hij verkiest om 
zalig te worden. 

We horen echter nog meer in de 
engelenzang. Er wordt gezongen 
van vrede op aarde. 
Het is best moeilijk om dat te 
zingen terwijl er nog zoveel 
onvrede op aarde is. Wat een 
oorlogsgeweld en terreur is er in deze wereld. Er bestaat 
nog zoveel haat en vijandschap.
Er is echt nog geen vrede op aarde. We zien eerder het 
tegendeel. 
Is er dan geen vrede op aarde gekomen door de 
komst van Jezus Christus? Jezus Christus is toch de 
Vredevorst. Door Hem komt er vrede. 
Allereerst mag er door Jezus Christus vrede komen 
tussen God en mens. 
Door de zonde is de mens niet meer in de gemeenschap 
met God. Er is een diepe kloof gekomen tussen God en 
de mensheid. De mensheid is van God vervreemd en 
zelfs aan God vijandig geworden. 
God neemt echter het initiatief om het weer goed te 
maken. Dat is Zijn grote liefde tot vijandige mensen. 
Hij maakt dat vijanden weer vrienden en kinderen van 
Hem zullen worden. 
Daartoe heeft Hij Zijn eniggeboren Zoon Jezus Christus 
gegeven. Jezus Christus brengt de verzoening tot 
stand door Zelf te lijden en te sterven aan het kruis op 
Golgotha. Hij draagt de straf voor onze zonden, opdat 
wij vergeving verkrijgen. Door het geloof in Jezus 
Christus komt er vrede in ons hart. We mogen met God 
verzoend zijn en in de vrede met God leven.
Door de komst van Jezus Christus is echte vrede 
op aarde gekomen in de harten van allen die Jezus 

Christus in het geloof hebben aangenomen als hun 
Heere en Heiland. De vrede van God, die alle begrip 
te boven gaat, mag er echt zijn in ons hart. Wat een 
heerlijke vreugde mag deze vrede zijn. We zingen van 
Jezus Christus, Die onze Vrede is. 

Nu worden we ertoe geroepen om ook in vrede met 
elkaar te leven. Juist in onze  christelijke organisatie 
Bethanië mag deze vrede bloeien tot Gods eer. Dat de 
wereld om ons heen mag zien hoe lief wij elkaar als 

christenen hebben als broeders 
en zusters in de Heere en dat we 
vredestichters zijn. Wij zoeken de 
vrede met elkaar. Dan gaat er ook 
een goed getuigenis van ons uit in 
deze wereld. 
De christelijke gemeente moet 
vooral de plaats op aarde zijn waar 
de vrede met God en met elkaar 
beleefd wordt. 

Maar Gods bedoeling reikt nog 
veel verder dan de christelijke gemeente. Heel de 
aarde moet vervuld worden met vrede. Er mag geen 
oorlogsgeweld en terreur meer zijn, ook geen haat en 
vijandschap. Het moet volkomen goed worden, zoals het 
eerst ook was in het begin van Gods schepping. God zag 
dat het zeer goed was. 

We zien met groot verlangen uit naar het vrederijk dat 
hemel en aarde zal vervullen en waar al het kwade 
voorgoed weggedaan zal zijn. Vrede zal er op heel de 
aarde zijn tot in het dierenrijk toe. De wolf zal bij een 
lam verblijven. 
De komst van Jezus Christus biedt ons dit geweldig 
mooie toekomstperspectief. 
Daarom zingen we voluit: Vrede op aarde. We zingen in 
hoopvolle verwachting van een nieuwe hemel en aarde 
waar vrede en gerechtigheid zullen zijn.

        D.C. Floor
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DOSSIER MANTELZORG

Zoek je als mantelzorger ondersteuning dicht bij huis? 
Dan kun je overal in het land terecht bij een lokale of 
regionale organisatie voor mantelzorgondersteuning 
zoals Malkander in Ede. De organisaties voor 
mantelzorgondersteuning zijn aangesloten bij 
MantelzorgNL.

Zo’n 9 procent van de mantelzorgers zegt ernstig belast 
te zijn, zo blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau. Daarom is het goed om je als mantelzorger 
af te vragen wat kan helpen om het voor jezelf draaglijk 
te houden. Dat kan bijvoorbeeld een buurvrouw zijn, 
die een kopje thee drinkt met degene die je verzorgt, 
waardoor jij even rust hebt. De hulp hoeft niet altijd 
betrekking te hebben op de mantelzorgtaken. Iemand 
kan ook helpen in de tuin omdat jij daar niet aan toe 
komt, of bijvoorbeeld de auto ophalen bij de garage.
Denk ook aan de verdeling van draagkracht. Is er nog 
meer familie of zijn er vrienden die willen helpen? Een 
overbelaste mantelzorger kan zowel psychische als 
lichamelijke klachten krijgen, zoals hartkloppingen, 
vermoeidheid en slecht slapen. Zorg dat er ook tijd is 
voor jezelf, om op te laden, te ontspannen en leuke 
dingen te doen.

Verlof voor mantelzorg
Mantelzorgers nemen in het begin vaak vakantiedagen 
op zodat ze bijvoorbeeld mee kunnen naar de dokter. 
Wil je het mantelzorgen volhouden, dan is het beter om 
verlof aan te vragen dan vakantiedagen op te nemen. 
Veel mensen vinden het lastig om verlof aan te kaarten. 
Ze denken dat het hun loopbaan kan schaden of dat ze 
hun collega’s met extra werk opzadelen. Ga daarom op 
tijd in gesprek met je leidinggevende. Ben je geholpen 
met vaker thuiswerken? Begin je graag eerder zodat 
je ’s middags kan koken voor je vader of moeder? Uit 
onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam blijkt 
dat werkende mantelzorgers vooral baat hebben bij 
flexibiliteit. Het helpt al enorm als je vrij bent om te 
schuiven in je agenda.

Genieten van mantelzorg
Vergeet niet van de mooie kanten te genieten: je brengt 
veel tijd door met je naasten. Verzin dingen om het leuk 
te houden, zoals het samen eten van een taartje na een 
bezoek aan het ziekenhuis. Herinneringen aan vroeger 
ophalen is ook een waardevolle en vaak plezierige 
activiteit.

Boeken over mantelzorg
Ouderen doen ertoe
(hoe de oudere mens vanuit een (zorg)gemeenschap van 
betekenis kan zijn)
Auteur: Margriet Sprong-Brouwer
Uitgeverij: KokBoekencentrum – Utrecht

Waarom moet ík altijd helpen?
(over zelfhandhaving en zelfverloochening)
Auteur: Nico van der Voet
Uitgeverij: KokBoekencentrum – Utrecht

Zorgen van een mantelzorger
(een dozijn dagelijkse dilemma’s)
Auteur: Anne Margriet Pot
Uitgeverij: KokBoekencentrum - Utrecht

•	 www.mantelzorg.nl

•	 www.malkander-ede.nl

•	 www.werkenmantelzorg.nl

•	 www.balans.mantelzorg.nl

•	 www.npvzorg.nl/themas/mantelzorg

Relevante websites:

Wat is mantelzorg? 
Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor 
hulpbehoevende familieleden, vrienden of andere 
naasten. Kenmerkend is de persoonlijke band tussen de 
mantelzorger en degene die hulp nodig heeft. Mantelzorg 
en vrijwilligerszorg worden soms door elkaar gehaald. 
Toch zijn het verschillende zaken:
	
	 •	 Mantelzorg komt op je pad

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: 
je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) 
in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. 
Mantelzorgers zorgen soms 24 uur per dag, ze kunnen 
hier niet zomaar mee stoppen en ze verrichten soms 
verpleegkundige handelingen.

	 •	 Voor vrijwilligerszorg kies je

Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen. Bij de start is 
er meestal (nog) geen emotionele band. Zij verlenen hun 
zorg voor een beperkt aantal uren en kunnen hier op 
eigen initiatief mee stoppen.

Mantelzorg ondersteuning in relatie met de plaatselijke 
gemeente
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning 
van jou als mantelzorger. Heb je ondersteuning nodig om 
je zorgtaken goed te kunnen vervullen en volhouden? 
Neem dan contact op met je gemeente. Je kunt bij je 
gemeente terecht voor vervangende zorg, huishoudelijke 
hulp, woningaanpassingen, dagbesteding of vervoer.

Mantelzorg is onbetaald, maar zeker niet zonder kosten. 
In veel gevallen kan degene voor wie je zorgt voor jou 
een waardering aanvragen bij de gemeente. Ook als 
deze persoon in een instelling woont. Dit bedrag is geen 
vergoeding voor gemaakte kosten, maar een blijk van 
waardering. Het is een cadeautje, waar je wat leuks mee 
mag doen.

DOSSIER MANTELZORG

Circa vijf miljoen Nederlanders geven hulp aan ouders, partner, kinderen, familie, 
vrienden of buren. Mantelzorg is dankbare hulp maar kan ook ontzettend zwaar zijn.

In dit artikel meer informatie en tips.



Wit als sneeuw
Gods Zoon kwam op aarde als mens tussen mensen,
Hij kwam als de zoon van een mens naar ons toe.
Tussen hemel en aarde verbrak Hij de grenzen,
doorzag van de zondaar ‘t “waarom?” en het “hoe?”
genas de melaatsen en wekte de doden,
Hij luisterde naar de onmachtige schreeuw
van ’t arme, vernederde volk van de Joden
en waste hun zonden wit, wit als de sneeuw.

Gods zoon werd verworpen als mens uit de mensen
(Herodes, Pilatus, en zelfs ’t eigen volk)
omdat Hij niet paste in ’t raam van hun wensen;
en God nam Hem op in een lichtende wolk.
Maar elke dag wil Hij het feest voor ons maken:
Gods Zoon werd een mensenkind, hulploos en klein,
opdat onze zonden, zo rood als scharlaken
wit, smetteloos wit als de sneeuw zouden zijn.

Nel Benschop
(uit: Wit als sneeuw – 1974)
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DAG VAN DE MANTELZORG

Ter gelegenheid van de Dag van de Mantelzorg 
(vrijdag 10 november) heeft Bethanië de 
mantelzorgers van onze bewoners en cliënten 
uitgenodigd voor een bijeenkomst waarin we met 
hen informatie hebben gedeeld, met elkaar in 
gesprek zijn gegaan en er gelegenheid was voor 
ervaringsuitwisseling. 

Willy de Groot, bestuurder van Bethanië, was de eerste 
spreker deze middag. Zij gaf een inkijkje in de toekomst 
van de mantelzorg. Vergrijzing, tekort aan professionele 
zorg en tekorten op de arbeidsmarkt. De druk op 
mantelzorg neemt toe. Wat moet er gebeuren om ook 
in de toekomst voor elkaar te blijven zorgen? Dat is een 
vraag die centraal staat bij het maken van plannen voor 
de toekomst. Dit onderwerp zal daarom als zodanig ook 
de aankomende jaren nog vaak terugkomen.

Babette Pluim nam ons mee in haar ervaringen als 
mantelzorger van haar moeder.
Een verhaal met voor velen herkenbare momenten.

Daarna gingen we met elkaar in gesprek. De heer den 
Hartog van de NPV was onze gespreksleider hierbij.
In een open en constructieve sfeer kwamen o.a. de 
volgende vragen aan de orde:
»	� Voelt u zich inderdaad nog echtgenote, kind, neef/nicht, of 

voelt u zich alleen maar iemand die zorg geeft? 
»	� Als familielid kent u de bewoner al veel langer dan de 

zorgverleners.
	� Luisteren zij voldoende naar u, als u hen vertelt over wie de 

bewoner is?
»	� Hebben de zorgverleners oog en oor voor uw beleving en 

emoties? 
»	� Stel dat op termijn Bethanië u vraagt om méér te doen dan 

tot nu toe: 
	 •	 Kunt u dan daarvoor tijd vrijmaken? 
	 •	 Wat zou u willen of kunnen doen?
	 •	 Hoe kan Bethanië u helpen om méér te doen?

Mantelzorgers waardeerden de mogelijkheid om 
ervaringen te delen en vragen te stellen.

Bethanië is zich bewust van de onmisbare rol die 
mantelzorgers vervullen in ons verpleeghuis. Alle 
reden dus om zuinig te zijn op onze mantelzorgers. 
De aandachtspunten en suggesties die zij hebben 
meegegeven deze middag zijn genoteerd en hebben 
onze aandacht.

Uit deze middag bleek dat mantelzorg mooi, maar 
tegelijkertijd ook belastend werk is. Wie zorgt er voor 
de mantelzorger? Zullen we de mantelzorgers af en toe 
de vraag stellen: en hoe gaat het met jou? Trek je het 
nog? Kan ik ergens mee helpen? En ze zo laten weten: 
je staat er niet alleen voor. 

Dat is overigens de 
titel van een boekje 
van de NPV dat 
de mantelzorgers 
deze middag van 
Bethanië cadeau 
ontvingen.

De bijeenkomst werd afgesloten met een high-tea, 
georganiseerd door het horeca-team van Bethanië onder 
leiding van Ron Zwitserlood.

Het begrip ‘mantelzorg’ komt van Johannes 
Hattinga Verschure. Hij bedacht het in 1972.
Volgens deze medicus en hoogleraar was de 
zorg van de ene mens voor de andere, naast 
professionele zorg, erg belangrijk. Hij noemde 
dit mantelzorg.

www.coalitiesamenleving.nl
Coalitie Samenleving: 
‘Samenleven is samen 
zorgen’.
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WILT U IETS VERTELLEN OVER UW JEUGDJAREN?
Meneer: Ik ben geboren op de Roekelseweg en daar heb 
ik heel mijn leven gewoond. Mijn vader was net als ik ook 
veeboer. Ik heb het bedrijf van hem overgenomen. Het was 
een gemengd bedrijf met varkens, koeien, kippen en ook 
nog een tijdje schapen. Later werden dat alleen koeien. 

HOE HEBT U ELKAAR LEREN KENNEN?
Mevrouw: Dat was op de jaarvergadering van de 
meisjesvereniging. Dan kwam de jongensvereniging 
op bezoek. Drie jaar later zijn we getrouwd in de 
Oude Kerk in Ede. Dat was in 1953. We hebben zes 
kinderen gekregen: drie zonen en drie dochters. Daarna 
kwamen er vijftien kleinkinderen en wel achtentwintig 
achterkleinkinderen. 

HOE BENT U IN WICHERUMLOO GEKOMEN?
Meneer: Mijn vrouw moest worden gedotterd aan beide 
benen. Na die operatie zijn we hier naartoe verhuisd. De 

boerderij is al een tijd geleden weer van vader op zoon 
gegaan. Maar hij kan daar niet meer van leven hoor, met 
alleen maar achttien koeien. Hij doet het er nu bij, naast 
een vaste baan.

HEBT U HET HIER GOED?
Meneer: Prima! Kan niet beter. We gedijen hier goed. We 
worden verwend met allerlei hapjes en fruit tussendoor. 
En er wordt veel georganiseerd. We houden allebei van 
bingo. Verder gaat mijn vrouw naar het zanguurtje en 
soms komen de kinderen van de school hier zingen. Ook 
het koffie-uurtje en de Bijbelstudie worden bezocht. 
Meestal alleen door mij, want mijn vrouw heeft wat last 
van bepaalde gezondheidsklachten. 

De verslaggever overhandigt een aantal kaartjes 
met vragen om het gesprek op gang te helpen.

(door: Silvester van der Pol)

‘We hebben het   
 hier goed!’
OP DE KOFFIE BIJ DE HEER EN MEVROUW VAN 
DEN BERG IN WICHERUMLOO

WAAR BENT U TROTS OP?
Meneer: Op mijn vrouw!  

WAAR U BENT DANKBAAR VOOR?
Mevrouw: Dat we nog samen zijn.

WANNEER ERVAARDE U GOD IN UW LEVEN?
Meneer: We hebben in 2009 belijdenis gedaan. 
Mevrouw: Het was er nog niet van gekomen. We waren er 
nog niet aan toe. 

WELKE PERIODE IN UW LEVEN WAS HET MOOIST?
Mevrouw: Toen we verkering hadden. Vanwege de 
verliefdheid en de zorgeloosheid. 
Meneer: Het jong-zijn mis je wel als je oud bent geworden. 
Maar ja, zo is het leven.

WAT BEWONDERT U HET MEEST IN UW ECHTGENOOT?
Meneer: Mijn vrouw hielp altijd overal mee. Ze heeft altijd 
hard gewerkt. 
Mevrouw: Hij was altijd goed voor mij.

WAT WAS HET ONDEUGENDSTE DAT U OOIT HEBT GEDAAN?
Meneer: Vuurtje stoken op school. Met vier jongens 
hadden we stro in de fik gestoken. De lucifers had ik 
gewoon in de winkel gekocht. De meester loste het niet 
eens zelf op maar belde de politie. Die kwam, en dat 
hebben we geweten. We moesten op de knieën en kregen 
met de gummiknuppel op onze billen. 
Mevrouw: Ik ging uit school het liefste meteen naar mijn 
buurmeisje. Daar had ik altijd zo’n schik mee. Mijn 
moeder wilde niet dat ik daar elke dag zat. Maar ik mocht 
daar veel meer dan thuis, dus dat was wel een strijdpunt.

Als de verslaggever van Wegwijs binnenkomt bij het echtpaar Van den Berg en meneer een hand 
geeft, vraagt hij of hij de nieuwe dominee is. Meneer Van den Berg is een beetje een grapjesmaker 
en vindt het nog wat leuk om gevatte antwoorden te geven op de gestelde vragen. Maar als die wat 
serieuzer van aard worden valt hij geregeld toch even stil. Daarin lijkt hij weer op zijn vrouw die – net 
als één van hun dochters – op een rustige en bescheiden wijze bij het gesprek aanwezig is. Ze waren 
afgelopen zomer samen zeventig jaar getrouwd, daarvan getuigde het aangereikte krantenartikel uit 
Ede-Stad, waarin het bezoekje van de locoburgemeester stond, compleet met foto. Het echtpaar Bart 
(1930) en Ali (1933) heeft heel hun huwelijkse leven op de boerderij gewoond aan de Roekelseweg in 
Wekerom. Pas in februari 2023 zijn ze in Wicherumloo komen wonen.  

BEWONERSINTERVIEW
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De vereniging heeft als doel het 
bevorderen van het onderlinge 
contact van de personeelsleden 
van alle locaties. Naast dat er een 
fijne werksfeer is in Bethanië is 
het ook goed om af en toe in een 
meer ontspannen sfeer nader tot je 
collega’s te komen. Op zo’n manier 
leer je je collega’s op een andere 
manier kennen en waarderen. De 
leden van de personeelsvereniging 
proberen daarom voor enkele 
momenten per jaar leuke 
activiteiten te bedenken. In het 
afgelopen jaar hebben we onder 
andere de volgende leuke dingen 
met elkaar ondernomen:

○	In januari hebben we verdeeld 
over drie avonden samen kunnen 
deelnemen aan een heerlijke 
workshop bonbons maken. Onder 
deskundige begeleiding van Ben 
Hendriks van Olala Chocola uit 
Veenendaal leerden we veel over 
de herkomst van cacao en hoe 
chocolade is samengesteld. Na dit 
inhoudelijke deel konden we de 
mouwen opstropen en zelf bonbons 
gaan maken. Het was een zeer 
gezellige en smakelijke avond. De 
kers op de taart was natuurlijk wel 
dat we de zelfgemaakte bonbons 
mee naar huis mochten nemen.
○	Op 15 maart werd onze 
jaarvergadering gehouden. 

Dit is normaliter een jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis, maar 
door de Covid-pandemie helaas 
enkele voorgaande jaren niet 
mogelijk geweest. We hebben 
daarom deze avond wat uitgebreider 
gehouden en aansluitend aan de 
vergadering werden we door Het 
Frituurtje voorzien van heerlijke 
frietjes en snacks en hebben we 
de avond afgesloten met een leuke 
bingo met mooie prijzen!
○	Op zaterdag 13 mei heeft de PV 
een happen-en-trappen-fietsroute 
georganiseerd. We hebben op deze 
stralend zonnige dag een sportieve 
fietstocht van zo’n 32 kilometer 
afgewisseld met gezellige pauzes en 
heerlijke versnaperingen waaronder 
een fantastische lunch en een 
smakelijke ijscoupe als afsluiting. 
○	Op zaterdag 30 september zijn 
wij met elkaar een hele dag uit 
geweest voor ons jaarlijkse ‘grote’ 
uitje. ’s Morgens vertrokken we per 
touringcar naar Moeke Mooren in 
de Betuwe waar we een dag vullend 
programma hebben gehad met 
onder andere een rondvaart over 
de Maas, een heerlijke lunch, een 
bezoek aan de tuinen van Appeltern 
en als afsluiting een smakelijk 
dinerbuffet.  

Naast het organiseren van 
activiteiten is Lief en Leed ook 
een belangrijke taak van de 
personeelsvereniging. Het is fijn 
om met elkaar mee te leven bij 
mooie gebeurtenissen als huwelijk, 
geboorte en jubileum, maar ook is 
het goed om verdrietige momenten 
samen te kunnen delen. 

Samen is een belangrijk 
sleutelwoord bij de 
personeelsvereniging. Of dat nu op 
de werkvloer is of er buiten: samen 
sta je sterker. Samen is meer!

Mocht u een gift willen 
geven aan de leden van de 
personeelsvereniging dan kunt u 
hiervoor bij de receptie terecht. Zij 
zullen de gift in ontvangst nemen 
en aan ons doorgeven.
Ook is het mogelijk om uw gift over 
te maken.
Het rekeningnummer is:  
NL73 RABO 0103 2327 37
t.n.v. St. Bethanië 
Personeelsvereniging

Een hartelijke groet namens de 
personeelsvereniging;
Joop, Ria, Geraline, Tinie en 
Miranda

EENMALIGE ACTIVITEITEN TOT EN MET FEBRUARI

DONDERDAGMIDDAG 28 DECEMBER: Muziekmiddag met Jan Broekhuis
ZATERDAGMIDDAG 30 DECEMBER: Gezellige oudejaarsbijeenkomst

ZONDAGAVOND 31 DECEMBER: Tussen 19.00 uur en 21.00 uur bent u van harte welkom 
in het restaurant voor een gezellig samenzijn met een lekker hapje en drankje

VRIJDAGMIDDAG 5 JANUARI: Voorspeelmiddag van de pianoleerlingen van Annette
DINSDAGMIDDAG 9 JANUARI: Poëziemiddag

16 JANUARI: Boswachter Rob Wereldsma
23 JANUARI: Presentatie van Manege Zonder Drempels

DONDERDAGMIDDAG 25 JANUARI: Muziekmiddag met Jan Broekhuis
VRIJDAGMIDDAG 2 FEBRUARI: Volksdansgroep 

6 FEBRUARI: Spreekwoorden en gezegden
VRIJDAGMIDDAG 16 FEBRUARI: Djembé-middag

DONDERDAGMIDDAG 29 FEBRUARI: Muziekmiddag met Jan Broekhuis

Dit programma is nog niet compleet en definitief. Houdt u voor tijden, wijzigingen en aanvullingen de 
weekplanning en aankondigingen goed in de gaten!

VASTE ACTIVITEITEN

KERKDIENST
Iedere zondagochtend om 10.15 uur

SPORT EN SPEL
Iedere maandag- en donderdagochtend van 10.30 – 11.00 uur

BINGOMIDDAGEN
Op woensdag van 15.00 – 16.00 uur

10 januari, 7 februari, 6 maart, 10 april, 15 mei, 12 juni, 10 juli, 14 augustus, 11 september, 
9 oktober, 13 november en 11 december

HUISKAMER EDE-OOST
Iedere donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur

SPELMIDDAGEN
Iedere donderdagmiddag van 15.00 – 16.00 uur

Let op: houd hiervoor altijd de weekplanning in de gaten, soms is er een andere activiteit

SNACKMIDDAGEN
Iedere laatste vrijdag van de maand van 16.00 – 17.00 uur

Tenzij anders vermeld in de weekplanning

ZATERDAGAVONDZANG
Iedere zaterdag van 19.00u – 19.45 uur

Bethanië heeft sinds 1973 een personeelsvereniging. In het afgelopen jaar hebben wij 
daarom als vereniging ons 50-jarig jubileum mogen vieren. 

PERSONEELSVERENIGING STICHTING BETHANIË 
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Mijn naam is Diane van Egdom, ik ben 36 jaar en woon samen met mijn man Carlo en onze twee jongens 
van 10 en 4 jaar in Veenendaal. In 2006 heb ik mijn opleiding tot verzorgende IG afgerond en sindsdien 
heb ik 17 jaar met toewijding en liefde gewerkt op een somatische afdeling in een verzorgingshuis. 
Gedurende deze tijd heb ik waardevolle ervaring opgedaan. Zo heb ik geleerd hoe belangrijk het is om een 
luisterend oor te bieden en oprechte aandacht te schenken aan de bewoners - passend bij de waardevolle 
identiteit van het huis. Vanaf 1 oktober ben ik aan de slag gegaan op De Bosrand. In mijn vrije tijd lees ik 
graag en wandel ik graag in de natuur. Ik zie ernaar uit u persoonlijk te ontmoeten en om elkaar te leren 
kennen en om samen met mijn collega’s te streven naar de best mogelijke zorg voor u, onze bewoners.

Graag wil ik me even aan jullie voorstellen: Martina Verwijs, 41 jaar, getrouwd met Jan. Samen wonen 
we in de mooie Betuwe, in Eck en Wiel. Bij verschillende bedrijven en organisaties heb ik vooral 
functies in officemanagement en financieel onderzoek gehad, deze ervaring hoop ik in te zetten in 
Bethanie. Half oktober ben ik gestart als managementassistente bedrijfsvoering. Inmiddels heb ik al 
ervaren dat het een uitdagende en afwisselende functie is, met veel gezelligheid en fijne gesprekken. Ik 
hoop dat ik me in de komende tijd mag inzetten voor onze mooie organisatie!

Ter voorbereiding op het gesprek met de auteur ten behoeve van ons symposium las ik Tijd maken voor 
mensen met dementie. Ik was direct onder de indruk van zijn positieve en inspirerende boodschap om 
mensen met dementie en de personen uit hun omgeving beter met elkaar te verbinden.
Het boek begint met het uitleggen van de essentie. Daarvoor gebruikt Kasper het beeld van de omgekeerde 
zandloper. Zo’n zandloper bestaat alleen in onze verbeelding. En dat is nu net waar Kasper de uitdaging 
met zijn onderzoek en dit boek is aangegaan: alles wordt bepaald door de manier waarop we naar de 
werkelijkheid kijken. Door dingen ondersteboven te bekijken ontstaan er nieuwe inzichten.

Er is geen vast stappenplan om te communiceren met mensen met dementie, maar er zijn wel 
verschillende mogelijkheden. Kasper heeft in zijn boek 52 tips uitgewerkt. Deze zijn onderverdeeld in 
hoofdstukken met een eigen thema. 

Bijvoorbeeld hoofdstuk 4: Keuzevrijheid

			    ‘Hij kan niet meer kiezen.’

			   ‘Wij kunnen hem andere keuzemogelijkheden geven.’

En dan volgen een aantal tips over keuzevrijheid.

Het is niet de bedoeling om de tips slaafs te volgen, maar af en toe een tip te lezen en de tijd nemen om die 
werkelijk te begrijpen. Ook samenwerking met collega’s of familie kan hierin helpend zijn.
De eerste fase die je hoogstwaarschijnlijk zult tegenkomen is weerstand. Laat je vooral niet ontmoedigen. 
Weerstand is een logisch bijproduct van diepgang en vernieuwing. Kasper ziet weerstand bij mensen 
met dementie als hoop op mogelijkheden om te communiceren, alleen op een andere manier. Door 
bijvoorbeeld technieken van de ‘ja-kamer’ te gebruiken: Zijn er mensen die belangrijk zijn in uw leven? 
Ja. Heeft u daar ook foto’s van? Ja. Is het goed dat we daarmee samen aan de slag gaan? Ja. In hoofdstuk 2 
wordt hier verder op ingegaan.

Over de titel van het boek zegt Kasper: De opoffering van onze tijd voor de ander is een belangrijk en 
betekenisvol signaal. Meer dan welk geschenk ook, is tijd en aandacht het grootste cadeau dat we iemand 
kunnen geven. Zo tonen we dat de ander waardevol en betekenisvol voor ons is.
Daarbij gaat het niet alleen om tijd, maar ook om intensiteit. Want juist tijd die niet essentieel wordt 
gebruikt, is verbindend. Zo was er een man in een verpleeghuis die niet naar bed wilde. Tot iemand hem 
naar bed bracht die wist dat hij danser was geweest. Samen maakten ze twee pirouettes en een kwartier 
later zat de man lachend in zijn bed.

Conclusie:
Het boek is vernieuwend en verrassend. Een echte aanrader als je meer wilt begrijpen 
over de essentie van communicatie bij dementie.

NIEUWE MEDEWERKERS

BOEKRECENSIE

Tijd maken voor 
mensen met dementie 
– 52 manieren om te 
blijven communiceren

Dr. Kasper Bormans 

promoveerde op het verhogen 

van levenskwaliteit bij mensen 

met dementie. Hij schreef 

drie boeken over dementie 

en bedacht het ‘Spel van de 

Verbeelding’.(door: Tilly van Geerenstein)
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Even schrok uw verslaggever toen hij hoorde dat 
hij aanvankelijk al om zeven uur ’s ochtends met 
Tine van Roekel kon meelopen met haar werk. 
Maar gelukkig voor mij vond de eerste cliënt 
van Tine die dag het niet fijn dat er een vreemde 
mee zou komen. Haar ongemak daarmee was 
mijn geluk: hierdoor hoefde ik pas om half acht 
acte de présence te geven bij de voordeur van De 
Platteelhof. 

Tine is het vroege opstaan wel gewend: met haar 
werkweek van dertig uur in de thuiszorg van Bethanië 
heeft ze regelmatig een volle dagdienst van zeven tot half 
vier ’s middags. Dat is wel doorwerken. Tegelijkertijd is 
Tine heel ontspannen en komt ze alles behalve gehaast 
over. Ook valt mij op dat ze haar cliënten goed kent. Met 
iedereen heeft ze een ontspannen praatje, waarbij ze 
duidelijk en niet te snel spreekt en ruimte geeft aan en 
luistert naar de haar toevertrouwde mensen. 

Samen met drie andere collega’s start Tine deze 
woensdag in november met het helpen van omwonenden 
van Bethanië (grotendeels in De Platteelhof en De 
Oldenhof). Het werk in de ochtend bestaat grotendeels 
uit het helpen met het opstaan en alles wat daarbij komt 
kijken. Bij de meeste mensen waar Tine binnenkomt 

(ze heeft van iedereen ‘de sleutel’ in de vorm van 
een elektronische tag) trekt ze de steunkousen aan. 
Daarnaast assisteert ze vaak met het wassen of douchen 
en het aantrekken van de kleding. Verder hebben 
de meeste bewoners medicijnen die moeten worden 
ingenomen en soms warmt ze een maaltijd op. Dit 
alles wordt nauwkeurig bijgehouden op Tines tablet. 
Daarop staat een speciaal programma waarin alle 
medicatietoediening moet worden ingevoerd. 
De tijd per adres verschilt. Bij de eerste persoon hoeft 
Tine alleen maar de steunkousen aan te trekken zodat we 
na tien minuten alweer naar het volgende adres lopen. 
Maar Tine vertelt me dat er ook een dame is waar zij en 
haar collega’s een uur uittrekken om alle nodige hulp 
te kunnen verlenen. Deze vrouw is eenzijdig verlamd 
door een hersenbloeding waardoor het tempo van 
handelingen die gezonde mensen onnadenkend in een 
paar minuten verrichten bij haar de nodige tijd kosten. 
Tine houdt bij haar adressen ook wel een oogje in het 
zeil. Dat varieert van de voorgeschreven controle op het 
medicijngebruik tot het ongemerkt snel even oprapen van 
een wollen sjaal die languit ergens in een woonkamer 
ligt (Tine tegen mij: ‘Levensgevaarlijk!’). Lichte medische 
handelingen zoals het helpen bij het nemen van pufjes, 
het met zalf insmeren van een schouder hier en het met 
vochtwerende poeder aanbrengen van een voet daar 
horen ook bij Tines taken. 

Inmiddels werkt ze bijna vier jaar in de thuiszorg van 
Bethanië. Wat ze het aantrekkelijke van dit werk vindt? 
Tine breekt bijna uit in een jubelzang over haar werk: ‘Ik 
ben een buitenmens en vind het fantastisch dat ik zo van 
adres naar adres kan. Ik heb eerder in de intramurale 
zorg gewerkt, maar dat beviel toch minder. Ooit ben 
ik heel erg boos geworden nadat er een mevrouw was 
gevallen en door mij op de grond werd aangetroffen. 
Ik wilde onmiddellijk 112 bellen, maar dat mocht niet. 
Het protocol was leidend en eerst moesten er andere 
disciplines langskomen voordat die stap kon worden 
genomen. Uiteindelijk heeft deze dame wel een paar 
uur op de grond gelegen. Ik ontplofte bijna en heb kort 
daarna ontslag genomen bij dat verpleeghuis. Werkend 
in de thuiszorg voel ik me een soort eigen baas. Ik geniet 
erg van de vrijheid om te kiezen voor telkens de meeste 
adequate oplossing. Ik kan dit werk iedere verzorgende 
aanraden hoor. En ik vind het in dat verband jammer 
dat niet iedere stagiaire ook een keer meeloopt in de 
thuiszorg.’ 

Na een korte lunchpauze gaan we ‘naar buiten’. Ik rijd 
mee in Tines auto om te zien hoe zij op verschillende 
adressen in Ede-centrum een aantal cliënten zal helpen. 
Bij het eerste adres ondervind ik wat Tine eerder 
omschreef. Er zijn daar wat haperingen in de tijdige 
verstrekking van medicatie. De echtgenoot van Tines 

cliënt, een oudere man met een hulpbehoevende vrouw, 
klaagt daarover en Tine hangt gelijk al aan de telefoon 
om hem te helpen. Die gesprekken duren even, waardoor 
Tines werkdag een beetje gaat uitlopen, maar er is wel 
resultaat. Tine: ‘Zoiets geeft mij nou voldoening. Ik kan 
de zaken voor de mensen snel in orde brengen, waardoor 
zij weer verder kunnen en die bijkomende last niet alleen 
hoeven te dragen.’ 

Bij het laatste adres die middag komt heel toevallig ook 
de huishoudelijke hulp van deze cliënt (mevrouw Van 
Laar, bij velen in Bethanië nog wel bekend) binnenlopen, 
juist op het moment dat Tine en ik daar ook zijn. Het is 
Aline van Dreven, medewerkster huishoudelijk hulp 
WMO van… Bethanië! Lachend gaan ze samen even op 
de foto. 

Werken in de thuiszorg kan ik 
iedere collega aanraden’ 
DE WERKDAG VAN TINE VAN ROEKEL 

DENKT U OOK IN AANMERKING TE 

KOMEN VOOR THUISZORG? 

Informeer dan bij onze zorgbemiddeling,

telefonisch te bereiken via het algemene 

nummer van Bethanië:

0318 – 689999
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 RheeMu Verhuizers Ede
voor al uw verhuizingen

Morsestraat 9A
6716 AH  Ede

Tel. 0318 - 694422
Fax 0318 - 629636

info@rheemu.nl
www.rheemu.nl

Voorproefje van het hoofdgerecht dat zal 
worden geserveerd op de Eerste Kerstdag.

GRAVAD LAX 
MET VENKEL, SINAASAPPEL 

EN GRATIN 

Wij wensen u gezegende Kerstdagen en 

een voorspoedig Nieuwjaar!

INGREDIËNTEN VOOR 2 
PERSONEN

2 zalmfilets
2 mooie, grote sinaasappels
1 venkel (harde kern verwijderd en 
daarna gesneden in een fijne julienne)
1 citroen (de rasp van de schil)
30 gram verse dille
30 gram verse koriander 
2 theelepel zout
2 theelepel mosterd
1½ theelepel suiker
1½ theelepel peper
Scheutje olijfolie extra vierge 

BEREIDINGSWIJZE

Leg de stukken zalm met de huid 
naar beneden op een uitgerold stuk 
aluminiumfolie. 
Meng het zout met de peper, suiker en de 
citroenrasp.
Verdeel dit over de zalm en druk het goed 
aan. Doe hetzelfde met de verse dille en 
koriander.
Verpak de stukken zalm met de kruiden 
strak in het aluminiumfolie, leg op het 
pakketje folie een lege ovenschaal voor de 
druk die 24 (48 uur mag ook) erop moet 
blijven staan. Zet dit in de koelkast.

Na 24 tot 48 uur:
Bereid de venkel in wat olijfolie en smoor 
de venkel daarin gaar. 
Snij de sinaasappel in partjes en meng 
die door de gesmoorde venkel. Breng op 
smaak met wat peper en zout.

Leg op elk bord een fijn schepje venkel en 
sinaasappel leg hierbij de getrancheerde 
en gemarineerde zalm (Gravad Lax). 
Maak het af met de mosterd-dille-
dressing.

RECEPT

Eet smakelijk!
Gastvrije groet 

Ron Zwitserlood.
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 Werk je graag in de zorg? We geven je de kans om als vakantiekracht lekker aan de slag te gaan. 
Samen met collega’s en cliënten.  

VOOR DE ZOMER ZOEKEN WIJ VAKANTIEKRACHTEN
Volg je momenteel een verzorgende of verpleegkundige opleiding of wil je hiermee het komende 

studiejaar starten, dan bieden wij jou de mogelijkheid ervaring op te doen. Bij de huishouding en de 
horeca kan je al terecht als je 16 jaar of ouder bent. 

Kijk op https://www.bethanie.nl/vacatures/ of scan de QR code. Bij alle vacatures staat meer 
informatie over wat je gaat doen en hoe je kunt reageren. 

WORD JIJ ONZE NIEUWE
VAKANTIEKRACHT?

Vakantiekracht
zomer 2024

WERKEN BIJ BETHANIË VRIJWILLIGER IN BEELD

WAT IS ER ZO LEUK AAN WAT JULLIE 
ALS VRIJWILLIGER HIER DOEN?
Hetty: ‘We merken dat het buiten-
zijn de bewoners goed doet. Het kost 
mij daarom geen enkele moeite om 
dit te doen. De dame met wie ik fiets 
geniet intens van elk fietsmoment. 
Dat laat ze ook duidelijk horen 
door uit te roepen: O, heerlijk, die 
zon op mijn huid! Wat fijn, die 
wind door mijn haren! Zelfs toen 
het vandaag even een beetje ging 
regenen vond ze dat aangenaam. Ik 
realiseerde me op dat moment dat 
het waarschijnlijk best lang geleden 
was dat zij regen had gevoeld. En 
verder geeft ze me na afloop altijd 
een knuffel. Roel: ‘De meneer met 
wie ik fiets vindt het zo fijn dat hij 
mij elke keer bij de buitendeur 
staat op te wachten. Hij kijkt echt 
reikhalzend naar mij uit. Tijdens 
een van de eerste ritten vertelde hij 
mij dat hij vroeger heel veel fietste 
door Ede. Hij kent daarom zo’n 
beetje elke straat en geniet ervan 
om die allemaal weer te zien.’ 

WAT IS NAAST DANKBAARHEID VERDER 

JULLIE MOTIVATIE?
Hetty: ‘We willen onze naaste in 
Bethanië net zo behandelen als 
we zelf behandeld zouden willen 

worden. Deze momenten verrijken 
onszelf ook, want je loopt, net als in 
het onderwijs, een klein stukje mee 
in iemands leven. Daarbij willen we 
graag leren waar we goed aan doen 
in de omgang met ouderen. Iemand 
met  dementie kun je bijvoorbeeld 
niet zomaar alles vragen. Goede 
vragen stellen, dat leren we nu 
vooral in de praktijk.’ 

WAT ZOUDEN JULLIE WILLEN ZEGGEN 
TEGEN MENSEN DIE ERAAN DENKEN OM 
OOK VRIJWILLIGER TE WORDEN?
Roel: ‘Dat je dus niet alleen maar 
komt om te geven, maar dat je er op 
een andere manier net zo goed iets 
voor terugkrijgt.’ Hetty: ‘We merken 
dat je als vrijwilliger ook goed wordt 
begeleid, door middel van een goed 
intakegesprek, door meelopen 
en een evaluatie. Als Bethanië-
vrijwilliger kun je best af en toe op 
vakantie, hebben wij gemerkt. Laat 
dat dus geen reden zijn om niet aan 
te willen haken!
Wij kijken zelf reikhalzend uit naar 
de nieuwe duofiets waar hard voor 
gespaard wordt, onder andere door 
middel van Ede-Doet-cheques en 
die hopelijk in het voorjaar 2024 
in gebruik kan worden genomen. 
Dan wordt het nog leuker en vooral 
comfortabeler voor de deelnemers.

Roel en Hetty Veerbeek 
zijn beiden werkzaam in het 
onderwijs. Zij op hetAeres 
MBO in Barneveld en hij op het 
Ichthus College in Veenendaal. 
Naar aanleiding van een 
oproep in hun kerkblad en 
het hardloopcontact dat Roel 
heeft met een ander Bethanië-
fietsmaatje, besloten ze om zich 
te gaan inzetten als vrijwilliger. 
‘Wij fietsen zelf graag en dat 
gunnen we de bewoners van 
Bethanië ook’, zegt Hetty. 
Roel: ‘We wilden graag samen 
als vrijwilliger beginnen en dat 
kon in Bethanië. Er zijn hier veel 
verschillende mogelijkheden om 
je als vrijwilliger in te zetten. 
De begeleiding ervaren we als 
optimaal en professioneel.’ 
Sinds een half jaar fietst 
Hetty elke vrijdagmiddag 
op de duofiets met een be
woonster. Roel doet dit elke 
woensdagmiddag met een 
bewoner, omdat hij op dat 
moment van de week geen les 
geeft.  

Scan de code!
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Terugblik 75 jaar
BETHANIË
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Ede  |  Lunteren  |  Wageningen 
0318 685 685  |  vpvanotarissen.nl

Als het einde 

dan de rust dat 
alles wordt
geregeld? 

dan de rust dat
alles wordt
geregeld?
Ede | Lunteren | Voorthuizen | Wageningen 

0318 685 685 | vpvanotarissen.nl

BEGRAFENISONDERNEMING

VAN HOLLAND

LUNTEREN E.O.

J. van Holland | 0318 48 47 44 | 06 21 51 07 35

G. J. Rijswijk | 0318 48 38 37 | 06 20 49 27 97

Wij verzorgen alleen begrafenissen.

v a n h o l l a n d b e g r a f e n i s . n l

ZAKELIJK DRUKWERK
visitekaartjes, briefpapier, rekeningen, 
enveloppen, complimentscards, mappen

RECLAMEDRUKWERK
folders, brochures, flyers, posters, 
stickers, kalenders, ansichtkaarten

FAMILIEDRUKWERK
geboorte-, trouw-, jubileum-, 
rouw- en uitnodigingskaarten

DIGITALE KLEURENPRINTS
EN KLEURENKOPIEËN

VORMGEVING
logo’s, huisstijlen

DRUKKERIJ

Telefoonweg 68, 6713 AL  Ede • T (0318) 650 250 

E info@vanedendruk.nl • I www.vanedendruk.nl

Uw grafische dienstverlener 

PARTSNL EDE
Achterdoelen 10, 6711 AV Ede
Tel: 0318-84 85 86 • partsnl.nl

VAKMENSEN MET ECHT 
GEVOEL VOOR SERVICE

Alle  merken  

verkrijgbaar

Het  grootste  

onderdelen 

assortiment 

 van  Nederland!

Wij  repareren  ook!
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Kruiswoordpuzzel

Horizontaal
1 sport in de sneeuw

2 winterse neerslag

4 traditioneel gerecht

9 feestdagen

10 gezellig gevoel

12 oudhollandse lekkernij

13 rustdag

14 oud en nieuw

15 geen licht

Verticaal
1 houten vervoersmiddel

2 sport op ijs

3 tukje tot de lente

5 prachtige omgeving

6 warme cacaodrank

7 woonzorgcentrum in Ede

8 samen vieren

11 kledingstuk voor je hand

Wint u graag een 
mooi boeket? 
Puzzel mee!
Maak de puzzels op deze pagina en win een 
fraai boeket bloemen. Vul uw gegevens in, 
lever dit vel uiterlijk 1 februari 2024 in bij 
de receptie en doe mee!

Wil Hijkoop is de winnaar 
van de puzzelpagina van de 
vorige Wegwijs. Een fraai 
boeket bloemen is inmiddels 
overhandigd.
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Dhr./Mw.:

Straat:						     nr.:

Postcode:		  Plaats:

Telefoonnummer:
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Verkoop van tweedehands artikelen  
voor het onderhoud van de Oude Kerk  
en de andere kerkgebouwen in Ede. 
 
Adres: Veenderweg 118a, 6712 AE  Ede 
 
Openingstijden: 
Woensdag 10.00 - 12.00 uur 

13.30 - 17.00 uur 
19.00 - 21.00 uur 

 

Zaterdag 10.00 - 12.00 uur 
 
De bovenverdieping is alleen op woensdag open van 
13.30 - 17.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. 
 
Moeten er goederen opgehaald worden of apparte-
menten en of huizen leeg? Wij halen dit op, als u belt 
naar tel. 0318-655222, dan maken wij een afspraak. 
E-mailadres is : info@winkelvansinkel-ede.nl 
 
Bellen kan tijdens de openingstijden  
en dagelijks van 17.00 - 18.00 uur.  

 
Voor meer informatie zie onze website:  
www.winkelvansinkel-ede.nl Frankeneng 14, 6716 AA  EDE - 0318-241001

info@zorgtotaalwinkel.nl - www.zorgtotaalwinkel.nl

ROLLATORS
ZEER RUIM ASSORTIMENT

TOT 7 JAAR GARANTIE

GROTE VOORRAAD

KOM LANGS!

WIJ VERZORGEN sinds 2015 met veel plezier 
het technisch onderhoud voor Bethanië, 
Hospice Ede – De Olijftak en Stg. De Oldenhof.

www.linthorst.world
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Een afscheid is definitief, maar herinneringen zijn onuitwisbaar.

Schaapsweg 79 • 6712 CC  Ede • 0318 - 650 000 • zorgvooruitvaart.nl

Een laatste afscheid, een laatste groet. Daar dragen wij met liefde en 
betrokkenheid zorg voor. Als een warme familieband rondom elke familie. 
Voor onze families vervullen we elke laatste wens. 
Bij elke uitvaart staan wij u bij.  Dank u wel voor uw vertrouwen.

Maanderweg 21
6711 NC Ede

Tel 0318 610518

Dijkgraaf 24
6721 NK Bennekom

Tel 0318 414451

Eikenlaan 5
6721 DM Bennekom

Tel 0318 419407

WWW. BAKKERIJTENVEEN.NL



Dezelfde christelijke basis

Een nieuwe naam

De christelijke zorgverzekeraar brengt geloof, zorg en gezondheid samen.
Wij geloven in God, die leven geeft en liefheeft. Dat is de basis waarop we al 100 jaar 
bouwen. We vormen een gemeenschap met gedeelde waarden. 

Samen kunnen we van betekenis zijn. 
Wij komen op voor:
• Bescherming van het leven. 
• Christelijke zorg en hulp.
• Zorgen voor elkaar en jezelf. 

Pro Life Zorgverzekeringen heet vanaf 1 september De christelijke zorgverzekeraar. 
Deze naam maakt direct duidelijk wat u van ons kunt verwachten.

Meer informatie: 
dechristelijkezorgverzekeraar.nl
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